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Inleiding

De vraag “Ben ik geroepen?” leeft bij veel christenen. Misschien heb jij
de vraag ook weleens aan jezelf gesteld. Of stel je hem juist nu.

Wat wil God met mijn leven?
Heeft Hij een plan met mij?

En hoe ontdek ik dat dan?

Sommige mensen denken bij roeping meteen aan zendelingen of voor-
gangers. Aan mensen die hun koffers pakken en naar de andere kant
van de wereld vertrekken. Maar wat als roeping veel dichterbij begint?
Wat als roeping niet in de eerste plaats gaat over waar je bent, maar
over met Wie je leeft?

Roeping begint bij Jezus. Voordat Hij Zijn leerlingen vitzond, riep Hij
hen eerst met de woorden: “Kom, volg Mij.” (Matteis 4:19)

Roeping begint dus niet met een taak, maar bij een relatie. Niet met
een plan, maar met een Persoon. Jezus nodigt mensen uit om met Hem
te leven, Hem te leren kennen en Hem te volgen. Vanuit die relatie
groeit stap voor stap de ontdekking van jouw roeping.

Tegelijk vertelt de Bijbel een groot verhaal: God houdt van deze wereld
en verlangt ernaar dat alle mensen Hem leren kennen. Hij werkt aan
herstel, hoop en redding. En het bijzondere is dat Hij ervoor kiest om
hier gewone mensen bij te betrekken.

Misschien voelt dit groot of spannend. Misschien voelt het ver weg.
Misschien weet je niet goed waar je moet beginnen. Dat is helemaadal
oké. Roeping is zelden een kant-en-klaar plan. Meestal is het een reis
waarin je leert luisteren, vertrouwen en stap voor stap verder gaat.

Dit boekje wil je begeleiden op deze reis.

S



Op verschillende plekken vind je reflectievragen, gebeden en ruimte
om stil te staan bij wat God in jouw leven doet. Je kunt dit boek alleen
gebruiken, maar ook samen met anderen.

Onze hoop en ons gebed is dat je tijdens het lezen steeds meer ont-
dekt:

¢ hoe je dichtbij Jezus kunt leven

¢ hoe God door gewone mensen werkt

* hoe jij een plaats hebt in Zijn missie voor de wereld

Misschien neem je een kleine stap. Misschien wel een grote stap. Boven
alles hopen we dat je Jezus beter leert kennen.

Uiteindelijk begint roeping niet bij wat jij voor God doet, maar bij
wat Hij in en door jou wil doen. Gaandeweg ontdek je dat God jou wil
gebruiken om anderen te bereiken met het goede nieuws van Jezus.
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Ontdek je roeping

Iedereen verlangt ernaar dat zijn of haar leven ergens over gaat. We
willen niet zomaar bestaan, maar ertoe doen. En vroeg of laat komt
dan die vraag: Wat wil God met mijn leven?

Misschien heb jij die vraag ook wel eens gesteld, of stel je hem juist nu.
En dat is een prachtige vraag, want ze laat zien dat je hart zoekt naar
richting, naar betekenis, naar iets dat groter is dan jijzelf.

Toch is het goed om meteen iets te zeggen: Gods roeping is geen schat
die je ergens diep moet opgraven. Het is ook geen geheime route die
je kunt missen als je één verkeerde afslag neemt. Roeping is niet één
magische keuze, maar een levenslange weg waarin je leert luisteren,
vertrouwen en meebewegen met wat God aan het doen is in jou én in
deze wereld. En gelukkig hoef je die weg niet perfect te lopen, God is
geduldiger dan wij vaak denken.

“Roeping is meebewegen met wat God aan het
doen is in jou én in deze wereld.”

Roeping begint bij relatie

Voordat God je roept om iets te doen, roept Hij je om bij Hem te

zijn. Jezus zei tegen Zijn leerlingen: “Kom, volg Mij.” Dat was geen
carriérevoorstel, maar een vitnodiging tot vriendschap. De roeping van
een christen begint niet met een taak, maar met een stem. En die stem
zegt niet: “Presteer!” maar: “Blijf bij Mij.”

Wie leeft vanuit intimiteit met Jezus, ontdekt gaandeweg waarvoor hij
of zij geschapen is. Niet omdat God ineens vanuit de hemel Zijn plan
dicteert, maar omdat Zijn hart in jou begint te kloppen. Zijn dromen
worden jouw dromen. Zijn bewogenheid wordt jouw bewogenheid.

Juist in die relatie ontdekken we dat God gewone mensen roept.
Mensen zoals jij en ik.



God gebruikt gewone mensen

De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die zichzelf niet gekwal-
ificeerd voelden. Mozes stotterde. Gideon was bang. Jeremia vond
zichzelf te jong. En Petrus faalde precies op het beslissende moment.
Toch riep God juist hén. Roeping is dus niet iets voor supergelovigen,
maar voor gewone mensen die durven antwoorden. God vraagt geen
perfectie, Hij zoekt beschikbaarheid.

“God vraagt geen perfectie, Hij zoekt beschikbaarheid.”

Misschien voel jij je te onzeker, te druk, of niet heilig genoeg om

door God gebruikt te worden. Maar wat als juist jouw verhaal, jouw
kwetsbaarheid, jouw talenten en je verleden precies het materiaal zijn
waarmee God iets moois wil bouwen?

Roeping begint niet bij: “Wat kan ik allemaal doen voor God?", maar
bij: “Wat wil God door mij heen doen voor anderen?”

De roeping van ieder mens

Soms vragen we: “Wat is mijn roeping?”, terwijl de Bijbel eigenlijk

al veel duidelijk maakt over Gods roeping voor ieder mens. We zijn
geroepen om te lijken op Jezus, om lief te hebben zoals Hij liefhad, om
te dienen, te vergeven, te bouwen aan vrede.

Je roeping begint dus niet pas als je naar het buitenland vertrekt, maar
op de plek waar je vandaag leeft: thuis, op je werk, in je buurt, op
school.

“Roeping begint op de plek waar je vandaag leeft.“

Misschien roept God je niet direct om ver te gaan, maar om diep
te gaan. Dieper in Zijn liefde, dieper in gehoorzaamheid, dieper in
mededogen.

En wie daarin groeit, zal merken dat God soms ook nieuwe deuren
opent: een gesprek met een klasgenoot of buurvrouw, een onverwachte
reis, een stap buiten je comfortzone. Zo ontstaat roeping: als een reeks
kleine ja's op Gods zachte stem.



Van verlangen naar beweging

Vaak laat God ons iets zien door verlangen. Dat wat jou raakt, kan
zomaar een aanwijzing van roeping zijn.

Voel jij pijn over onrecht? Brandt er iets in jou als je hoort over mensen
die Jezus niet kennen? Of word je juist blij van het opbouwen, troosten,
onderwijzen, creéren? God spreekt vaak via datgene wat jou beweegt.

Schrijf eens op wat jou raakt, wat je boos maakt en waar je hart sneller
van gaat kloppen. Kijk vervolgens wie of wat daarachter zit. Misschien
zie je een patroon. Daar, ergens op dat kruispunt van passie en pijn,
ligt vaak een spoor van je roeping.

Je roeping groeit onderweg

Roeping is zelden in één keer duidelijk. Soms ontdek je pas al lopend
wat God aan het doen is. Denk aan Abraham, die vertrok “zonder te
weten waarheen”. Of aan de eerste discipelen, die Jezus volgden en pas
onderweg ontdekten wie Hij werkelijk was.

Je roeping is geen contract met een eindbestemming, maar een vit-
nodiging tot een reis in vertrouwen. God vraagt niet dat je het allemaadl
snapt, maar dat je bereid bent te gaan waar Hij leidt. En het mooie is:
onderweg verandert niet alleen jouw omgeving, maar ook jijzelf.

Jij mag gaan

God dwingt niemand, Hij nodigt vit. En telkens als je “ja” zegt, ontdek
je iets van de vreugde waarvoor je gemaakt bent. Roeping is geen last
die op je schouders drukt, maar een lied dat in je hart resoneert. Het
is de plek waar jouw diepste vreugde de diepste nood van de wereld
raakt.

Durf te vertrouwen dat God jou kent, jou ziet en met jouw leven iets
moois wil doen. Je hoeft het niet allemaal te weten. Begin gewoon bij
dit ene gebed:

Heer Jezus,

laat mij vandaag ontdekken wat U aan het doen bent
en geef me de moed om daarin mee te bewegen.
Laat mijn leven een antwoord zijn op Uw roep.
Amen.



Samenvattend

Je roeping is geen raadsel dat opgelost moet worden,

maar een relatie die geleefd mag worden.

Blijf dichtbij Jezus, luister naar Zijn stem,

vertrouw dat Hij je leidt,

en ontdek stap voor stap hoe jouw leven een antwoord kan worden
op Zijn liefde voor deze wereld.

Gebed

Heer Jezus, laat mijn hart open zijn voor Uw leiding. Help mij ontdekken
waarvoor U mij geschapen heeft en geef mij de moed om de eerste stappen
te zetten in de richting die U wijst. Amen.

SCHRIJF HIER JE GEDACHTEN OP




Geroepen om
dichtbij Jezus
te leven

Als gelovigen zijn we onderdeel van de missie van God en het is daarom
goed om te zoeken naar wat het betekent dat God jou roept en hoe
Zijn plan zichtbaar wordt in jouw leven. Daarvoor is het belangrijk dat
we Zijn stem verstaan. Het verstaan van Gods stem kan wel eens lastig
zijn en soms kunnen er blokkades komen in het vinden van Zijn weg
voor jou. Hoe kun je ervoor zorgen dat je op Zijn weg blijft wandelen, in
plaats van op je eigen weg?

In de zoektocht naar jouw roeping en naar Gods plan voor jouw leven
is er één ding dat je niet mag vergeten: het gaat om Jezus en Zijn
liefde, voor jou en voor de wereld! A.B. Simpson, de stichter van de
CAMA, schreef een prachtig lied waarin hij deze sterke focus op Jezus
beschreef:

JESUS only is our Message, Jesus all our theme shall be,
We will lift up Jesus ever, Jesus only will we see.

Wil jij ontdekken waartoe God jou roept? Focus je dan op Jezus en op
Jezus alleen.

Gods stem verstaan

We mogen God betrekken in alle aspecten van ons leven: relaties, werk,
vrije tijd, geldbesteding, enzovoort. Hij wil graag deel zijn van ons héle
leven, niet alleen van de dringende vragen, en vraagt ons Zijn leiding te
vertrouwen. Net als in elke relatie kost het tijd om in dat vertrouwen te
groeien. Maar God is geduldig met ons; we mogen de tijd nemen Hem
beter te leren kennen en Zijn stem te leren verstaan. Want zoals je zelf
misschien al ervaren hebt: Gods stem verstaan kan soms best lastig
zijn!

“We mogen God betrekken in alle aspecten van ons leven.”

S
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Blokkades

Soms kunnen we z6 gefixeerd zijn op het verstaan van Gods stem, of op
het zoeken naar ‘mijn roeping’, dat we vergeten Wiens stem het eigen-
lijk is. En soms kunnen we zo gefocust zijn op de beloftes van God voor
ons leven, dat we vergeten Wie die beloften eigenlijk heeft gedaan.
God wil ons goede dingen geven, Hij is immers één en al goed! Helaas
kunnen deze dingen makkelijk een blokkade worden om Gods plan te
leren kennen. Soms wordt de Heer van het goede op een lagere plaats
gezet dan het goede zelf. En dan staat God ineens een trede lager dan
de bedoeling is.

Neem bijvoorbeeld relaties: relaties zijn door God gegeven, maar we
kunnen het bederven door van relaties te verwachten wat alleen God
kan geven. Ook geld is goed, maar als we meer op geld vertrouwen dan
op God, dan gaat het mis. Zo kan het ook gaan met het zoeken naar
Gods plan of het proberen te ontdekken waar God jou voor roept.

Wanneer het verstaan van Gods stem en het weten van Zijn wil, of het
krampachtig zoeken naar je roeping, de plek innemen van God zelf,
komen we in een kramp terecht. We willen heel veel doen - of juist laten
- om te proberen Zijn stem te horen en we zijn bang dat we het niet
goed genoeg doen. Het wordt een soort wet waar we onze aanvaard-
ing door God van laten afthangen. Dat heeft dan niets meer in zich van
een liefdevolle relatie tussen een goede Vader en Zijn kind!

Een andere valkuil is dat we trots worden wanneer we wél Gods stem
verstaan. Gelukkig is Gods liefde voor ons niet afhankelijk van hoe goed
we Zijn stem verstaan of hoe duidelijk onze roeping is, en gelukkig wijst
Hij ons nooit af, ook als we Zijn plan niet kennen! En dat geeft rust. De
realiteit is dat we Gods wil niet altijd zullen weten. En soms denken we
God te verstaan, maar blijken dingen téch anders te gaan. Hierdoor
kunnen we ons verslagen of teleurgesteld voelen, of worden we star
omdat we niet willen toegeven dat we ernaast zaten. Juist dan is het
belangrijk om terug te gaan naar Jezus.

Jezus

Gods plan met jouw leven - en dat is de kern van elke roeping - begint
met Zijn overvloedige liefde voor jou en leidt je dichter naar Jezus. Het
is niet doordat jij Gods stem verstaat dat Hij jou liefheeft.

“Gods plan met jouw leven begint met Zijn overvloedige liefde voor jou en
leidt je dichter naar Jezus.”

Het is niet omdat jij je zo inspant, zoveel offers brengt en alles doet
om Gods wil te kennen, dat Hij jou accepteert. Jij bent door Jezus
geliefd en volledig aanvaard. Hij nodigt je uit om bij Hem te blijven en
in Zijn liefde te blijven (Johannes 15). Langzamerhand zul je vertrouwd
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raken met Zijn aanwezigheid en beter kunnen inschatten of het Jezus
zelf is die tot je spreekt of de stem van je eigen verlangen. Soms gaan
die twee trouwens gewoon samen; dan heeft God het verlangen allang
in ons hart gelegd.

Gods plan voor jouw leven is om Jezus in jou te vormen. Wanneer God
op zich laat wachten, is het om jouw vertrouwen in Hem te laten
groeien. Wanneer keuzes offers met zich meebrengen, is het zodat jij
ziet hoe oneindig veel meer Hij het waard is. Wanneer je het echt niet
meer weet, dan is het om je te troosten met de kennis dat Jezus het wel
weet. En dat is genoeg. Jezus is genoeg. Meer dan genoeg. Ook wan-
neer je jouw roeping nog niet scherp ziet.

In Johannes 5 vers 39 en 40 zegt Jezus: “U bestudeert de Schriften en u
denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen
over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.” Jezus
zegt dit tegen mensen die de Schriften de hele dag bestuderen, maar
de stap om naar Hem te komen om leven te ontvangen, is te groot
voor hen. En juist die stap is noodzakelijk. Meer nog dan Bijbelkennis.

Het is alleen het dieper kennen van Jezus en het leven in Hem dat

je in staat stelt Gods plan te volgen. Wanneer je ziet dat Hij arm is
geworden om ons rijk te maken, wil je zelf geven. Wanneer je ervan
doordrongen wordt dat Jezus al jouw zonden op zich heeft genomen,
ben je bereid ook anderen te vergeven. Pas wanneer je de heerlijkheid
proeft die Jezus door het lijden heen verworven heeft, beschouw je je
eigen offers als niets. Als je beseft welke enorme zegen Jezus is voor de
wereld, wil je Gods wil zoeken om ook tot zegen te zijn voor anderen.
In de woorden van A.B. Simpson: “All missionary enterprise must have
its source in a deeper spiritual life.”

Zoek God met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Zoek ook naar
Zijn roeping voor jou, maar laat het zoeken niet de plek van God Zelf
innemen!

Gebed

Heer Jezus, leer mij om elke dag bij U te blijven, U te vertrouwen, U te
volgen en Uw stem te herkennen in mijn leven. Vorm mijn hart zodat mijn
verlangens meer en meer gaan lijken op de Uwe. Amen.



12

Veel voorkomende misverstanden over roeping

Misverstand 1: Roeping is iets voor een paar ‘bijzondere’
mensen

Roeping is niet iets voor een selectie “supergelovigen”, maar
voor ieder die Jezus volgt. In de Bijbel kiest God juist gewone,
aarzelende, zoekende mensen: vissers, tieners, twijfelaars,
mensen met gebroken verhalen. Roeping begint niet bij wat jij
kunt, maar bij wie Jezus is en hoe Hij jou uitnodigt om in Zijn
liefde te leven. Niemand is te gewoon.

Misverstand 2: Roeping is één grote keuze voor je hele leven

In de Bijbel zien we dat roeping meestal geen eenmalige,
spectaculaire beslissing is, maar een reis van (kleine) stappen
van vertrouwen. Abraham vertrok zonder te weten waar hij zou
vitkomen. De discipelen ontdekten hun roeping al wandelend
met Jezus. Roeping ontwikkelt zich terwijl je dichtbij Jezus leeft,
groeit in liefde en meebeweegt met wat God vandaag doet.

Misverstand 3: Je kunt je roeping mislopen

Roeping is geen smalle weg waarin één fout van jou je van
Gods plan af duwt. God is geen strenge verkeersleider, maar
een liefdevolle Vader. Hij gaat met je mee en leidt je stap voor
stap. Zelfs als je aarzelt, twijfelt of een verkeerde afslag neemt,
blijft Jezus trouw. Zijn aanwezigheid (Mat. 28:20) is sterker dan
jouw fouten. Je loopt je roeping niet mis zolang je dichtbij Hem
blijft.

Misverstand 4: God spreekt alleen op spectaculaire wijze

God kan zeker indrukwekkend spreken, maar meestal spreekt
Hij zacht, eenvoudig en door het gewone leven heen: door de
Bijbel, door bewogenheid, door verlangens, door mensen om je
heen, door innerlijke vrede, door open of juist gesloten deuren.
Wie leeft in relatie met Jezus, leert Zijn stem herkennen, zeker
niet alleen door het spectaculaire, maar juist ook door het
dagelijkse en vertrouwelijke.



13

Hoe herken ik
Gods roeping?

Verlangen we er niet allemaal naar om precies te horen wat we moet-
en doen en welke stappen we moeten zetten? Dat God ons in detail
vertelt hoe ons leven er over een tijd uit zal zien? Om ons heen en in de
geschiedenis zien we mensen die grote stappen hebben ondernomen.
We zien zendelingen die alles verkopen, comfort achter zich laten en
gaan naar plekken die uitdagend zijn. Velen van hen ervaren hiervoor
een roeping van God.

Soms is dit een heel concrete roeping waarin iemand zeker weet dat
God hem of haar roept voor een bepaalde taak. Maar in de meeste
gevallen is roeping iets dat groeit: een richting die steeds helderder
wordt, een verlangen dat verdiept, een pad dat bevestigd wordt
door talloze momenten, ontmoetingen en gesprekken. Ook voor veel
zendelingen is roeping geen ‘briefje vit de hemel’, maar een weg met
richtingaanwijzers die steeds dezelfde kant op wijzen.

Maar hoe herken je dat proces? En wat kun je leren van anderen die je
zijn voorgegaan?

Een persoonlijke roeping

God is een persoonlijke God, een God van relatie. Hij kent ons door
en door en zal de manier waarop Hij ons roept aanpassen aan wie
wij zijn. Hij spreekt de ‘taal’ die wij begrijpen. De Bijbel staat vol met
voorbeelden van hoe God op heel verschillende manieren tot mensen
spreekt.

“God is een persoonlijke God, een God van relatie.”

Het is dus niet zo dat Hij alléén spreekt als we genoeg tijd nemen om
stil te zijn en de Bijbel te lezen. Al helpen stilte, gebed en het Woord
ons natuurlijk wel om Zijn stem te leren kennen en Zijn bedoeling met
ons leven te ontdekken.
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Hoewel er geen formule bestaat, zijn er wel ingrediénten die je kunnen
helpen om Gods roeping te ontdekken. Lees ze eens door en beant-
woord de vragen. Waar mag jij verder groeien?

Weet dat je een geliefd kind van God bent

Om te ontdekken wat God met jouw leven wil doen, moet je eerst
weten wie jij bent. Het begint met de eenvoudige, maar diepe waarhe-
id dat je een geliefd kind van God bent. Voordat we iets doen, wil God
ons laten weten dat we Hem toebehoren en dat Hij ons liefheeft.

Ruth Haley Barton verwoordt dit prachtig: “Before calling has anything
to do with doing, it has everything to do with being.”

Deze basis kleurt hoe God ons leidt: Hij dwingt niet, kleineert niet,
maar nodigt uit, vormt, beschermt en heeft plezier in ons. Zijn liefde
hoeven we niet te verdienen. Niet door prestaties, en zelfs niet door
gehoorzaamheid. We zijn geliefd omdat Hij ons als kinderen heeft
aangenomen.

Reflectie:
+  Wat betekent het voor jou om een geliefd kind van God te zijn?

*  Wat zou jou helpen om dit nog beter te beseffen?

(Her)ken Zijn stem

De Toedreg-nomaden in de Sahara houden jaarlijks een wedstrijd
tussen herders. Alle schapen worden door elkaar gezet en de herders
roepen vervolgens vanuit hun tenten hun eigen schapen. De dieren
herkennen de stem van hun herder en gaan erop af.

Jezus gebruikt hetzelfde beeld in Johannes 10:27: “De schapen luisteren
naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij.”

God spreekt op verschillende manieren. Allereerst door Zijn Woord, dat
richting geeft en laat zien wie en hoe Hij is. Zo leren we Zijn karakter,
Zijn houding en Zijn hart kennen. Maar God spreekt ook door de stem
van Zijn Geest in ons hart. Door wijsheid via andere gelovigen, door een
woord, beeld of overtuiging die we ontvangen.

Ook wij kunnen leren Jezus’ stem te herkennen tussen alle stemmen die
we horen. Zo kunnen we steeds beter onderscheiden wat in lijn is met
wie Hij is.

Reflectie:

« Neem jij tijd om Gods karakter te leren kennen? Herken je daar-
door beter Zijn stem?
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Besteed tijd met God

Stil worden en bidden zijn essentieel in het zoeken naar Gods wil. Maar
geduld hoort daar ook bij: God laat zich niet afdwingen. In een drukke
cultuur waarin onze smartphones voortdurend om aandacht vragen, is
het nodig om bewust ruimte te scheppen.

“Stil worden en bidden zijn essentieel in het zoeken naar Gods wil.”

Rust en gebed helpen ons om te ordenen wat er in ons leeft en om onze
focus op God te richten. Corrie ten Boom zei het treffend: “Kijk naar de
wereld en je wordt bedroefd. Kijk naar binnen en je wordt depressief.
Kijk naar God en je zult rustig zijn.”

In de stilte horen we vaak juist de zachte, fluisterende stem van God.

Reflectie:
* Hoe kun jij meer rust en gebed inbouwen in je leven? Welk ritme
kan jou daarbij helpen?

Check, toets en zoek bevestiging

Soms denken mensen dat God iets van hen vraagt en nemen ze impul-
sieve beslissingen zonder te toetsen. Anderen durven juist niet te delen
wat ze ervaren. Beide houdingen kunnen ons in de weg staan.

Het toetsen en onderzoeken van wat we denken te horen is geen teken
van ongeloof, maar van geestelijke volwassenheid. We bekijken het
vanuit verschillende hoeken: de Bijbel, de gemeenschap, onze eigen
motieven en de feedback van anderen.

Veel zendingsorganisaties vragen daarom om een ondersteunende
gemeente en een Thuisfrontteam: roeping wordt samen gedragen.

Reflectie:
* Heb jij weleens meegemaakt dat God je iets vroeg? Hoe toetste je
of dit van Hem was?

Vraag jezelf bijvoorbeeld af:

+ Isdit in lijn met de Bijbel?

» Lijkt dit op het karakter van Jezus?

»  Ervaar ik innerlijke vrede, ook al vind ik het spannend?
»  Herkennen andere christenen God hierin?

»  BIlijft dit verlangen vaker terugkomen?

Gods leiding wordt vaak bevestigd door meerdere van deze
factoren samen.
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Laat anderen voor je bidden

Een krachtige manier om te toetsen of een ingeving of verlangen van
God komt, is door anderen te vragen met en voor je te bidden. God
gebruikt vaak de gemeenschap om richting te geven, te bemoedigen of
te bevestigen.

Soms komt er een woord of Bijbeltekst die precies aansluit bij jouw
situatie. Zoals de student die in gebed Exodus 14:14 ontving: “De Heer
zal voor u strijden, u hoeft niets te doen.” Dat bracht rust, helderheid
en nieuwe openheid voor Gods leiding.

Reflectie:
*  Heb jij ervaring met luisterend bidden? Wie zou je kunnen vragen
om voor jou te bidden?

Vertrouw je Gids

Ooit beklom ik samen met mijn vrouw de Mount Keniq, de op één na
hoogste berg van Afrika. We sliepen in twee verschillende base-camps
om aan de hoogte te kunnen wennen. Het laatste stuk naar de top was
zwaar. We vertrokken om vier uur ’s nachts en liepen door het donker,
door mist en sneeuw en langs ravijnen. Door de ijle lucht kostte alles
meer energie en gingen we langzaam vooruit. We vertrouwden op de
gids die met een hoofdlampje voor ons uit liep en de weg naar boven
al tientallen keren had gelopen. Pas bovenaan, toen de zon opkwam en
we boven de wolken waren, konden we om ons heen kijken en genieten
van de vergezichten.

Het volgen van God lijkt soms op het beklimmen van een berg in het
donker. Je ziet maar een paar meter voor je, maar de gids kent het
pad. Zo mogen wij leren vertrouwen op God, ook wanneer de weg
onbekend lijkt.

Volgen betekent niet dat we onze verantwoordelijkheid opgeven, maar
wel dat we bereid zijn controle en maakbaarheid los te laten. Wie Jezus
volgt, ontdekt gaandeweg waar Hij leidt en wie Hij is. Soms vraagt dat

om concrete stappen van loslaten, zoals het opzeggen van zekerheden

of het nemen van een risico uit vertrouwen. Altijd vanuit de wetenschap
dat Hij voor ons zorgt.

“Wie Jezus volgt, ontdekt gaandeweg wie Hij is en waar Hij leidt.”

Als gezin gingen we jaren na het beklimmen van Mount Kenia de zend-
ing in. We hebben in het proces ernaartoe veel momenten van loslaten
ervaren. Voor mijn vrouw en mijzelf was zo’'n moment van loslaten dat
we beiden ons vaste contract opzegden en besloten van giften te gaan
leven. Dit was een enge stap in het onbekende, vooral omdat we net
een kind hadden gekregen en een paar jaar daarvoor een huis hadden
gekocht.

S
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Tegelijkertijd voelden we het vertrouwen dat God zou voorzien. Dat
gebeurde ook; we vonden in de maanden daarna een achterban om
ons heen die ons niet alleen financieel steunde, maar ook veel be-
trokkenheid toonde en in gebed achter ons stond. Ik heb nog vaak
teruggedacht aan die wat onzekere periode van geen inkomen hebben
en nauwelijks toezeggingen, terwijl de vaste lasten gewoon doorliepen.
Het voelde als een sprong in het diepe maar we hadden wel onze ogen
gericht op Jezus!

Jezus volgen is niet altijd makkelijk

De Bijbel is eerlijk: Jezus volgen betekent soms ook loslaten, offers
brengen en volhouden wanneer het moeilijk is (Matt. 16:24; Joh.
16:33).

Roeping is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar wel de weg
waarop Jezus met ons meegaat. Juist in onzekerheid, twijfel of
moeite leren we Hem vaak het diepst kennen.

Durf je bepaalde zekerheden los te laten?

Durf je ervoor open te staan dat God je soms vraagt af te wijken van
wat je zelf gepland hebt? Van je zorgvuldig opgebouwde leven, je
carriére, je huis, je zekerheid?

God dwingt nooit, maar Hij nodigt uit. Soms vraagt Hij ons vit onze
comfortzone te stappen, maar Hij is er niet op vit ons dingen te laten
doen die niet bij ons passen. Veel zendelingen bevestigen dat hun “ja”
op roeping niet voortkwam uit méeten, maar uit mégen: een antwoord
op een vitnodiging.

“Soms vraagt Hij ons uit onze comfortzone te stappen.”

Hoe dan ook mag je erop vertrouwen dat God je zal gebruiken waar je
bent. Of je nu gaat of niet.

Gebed

Machtige Vader, open mijn oren voor Uw stem en mijn ogen voor wat U in
en om mij heen doet. Neem alles weg wat mij blokkeert en leer mij luisteren
met een zacht en vertrouwend hart. Leid mij op Uw weg. Amen.

S
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Het praktijkverhaal
van Michelle

God vormde mij terwijl ik Hem wilde dienen

“Toen ik voor een periode naar het buitenland vertrok, had

ik echt het gevoel dat God mij daarheen leidde. Dat voelde
mooi en bijzonder. Tegelijk was ik me er nog niet echt van be-
wust dat het ook moeilijk zou kunnen worden. Ik ging vooral
met het verlangen om iets voor God te doen.

In het begin voelde alles als een avontuur. Nieuwe mensen,
nieuwe cultuur, nieuwe ervaringen. Maar na een paar weken
verdween het vakantiegevoel. Ik voelde me soms alleen en
onzeker. Ik begon te twijfelen aan mezelf, mijn geloof en mijn
keuzes. Was ik wel op de juiste plek?

Juist in die momenten ontdekte ik dat ik het niet alleen

kon. Ik moest leren vertrouwen op God, ook wanneer ik Zijn
nabijheid niet voelde. Bidden werd soms een keuze tegen mijn
gevoel in. Toch merkte ik steeds weer dat God hielp en dat
zorgen achteraf vaak onnodig bleken.

Later besefte ik iets bijzonders: ik ging naar het buitenland
om God te dienen, maar God gebruikte deze periode vooral
om mfj te vormen.

Ik leerde dat het volgen van Jezus niet altijd comfortabel is.
Soms zit het lijden in kleine dingen: onzekerheid, plannen die
anders lopen, heimwee of twijfel. Maar juist daarin groeide
viteindelijk mijn vertrouwen. Het volgen van Jezus is niet altijd
de makkelijke weg, maar wel de beste.

Zodals Paulus schrijft: “Het lijden van deze tijd weegt niet op
tegen de heerlijkheid die God zal openbaren.” (Romeinen
8:18)"

Michelle werd vitgezonden via CAMA Envision

God gebruikt onze roeping niet alleen om anderen te bereiken,
maar ook om onszelf te vormen.

@ CAMA
Envision
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God roept ook
twijfelende mensen

“God heeft een plan met jéuw leven.” Ik hoorde die zin jarenlang van
christelijke sprekers. Maar eerlijk gezegd vond ik hem daltijd een beetje
vreemd. Waarom zou God mij, een imperfecte, niet-gekwalificeerde en
soms twijfelende christen kiezen om Zijn Koninkrijk te bouwen? Er zijn
toch veel geschiktere mensen?

Een belangrijke ontdekking

Misschien herken je die gedachten. Ook ik vond mezelf niet geschikt
voor Gods werk. Wat ik toen niet begreep, was dit: God is niet op zoek
naar de meest geschikte mensen, maar naar de meest beschikbare
mensen.

God werkt graag door mensen die durven zeggen: “Hier ben ik.”

Die ontdekking veranderde mijn denken. Ik geloof dat het jou ook
zal helpen om Gods plan met de wereld (en met jouw leven) beter te
begrijpen.

Deze tekst veranderde mijn leven

Ik wil je vitnodigen om MatteUs 28 erbij te pakken. Deze verzen zijn
voor mij een sleutel geworden in het begrijpen van roeping. Juist
wanneer je twijfelt.

Mattels 28:16-20 (NBV21): “16 De elf leerlingen gingen naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen.
18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven

in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

S
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Belangrijke woorden

De woorden in Matteis 28 zijn de laatste instructies van Jezus voor Zijn
hemelvaart. Als iemand nog maar een paar momenten heeft met zijn
beste vrienden, kiest hij zijn woorden zorgvuldig. Dat geldt ook voor
Jezus.

Daarom moeten we deze woorden niet onderschatten. Ze zijn intens
belangrijk.

Twee gigantische beloften

Veel mensen kennen Mattels 28 als ‘De Grote Opdracht’. Maar de
opdracht zelf staat ingeklemd tussen twee enorme beloften:

1. Jezus is gegeven dlle macht

Jezus zegt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” Dat
betekent dat niemand anders de ultieme macht heeft. De duivel niet,
de wereld niet, jij zelf niet. Wanneer jij je machteloos voelt of wanneer
het leven zwaar is, vergeet dan niet: je hoeft nooit te twijfelen aan de
macht van Jezus. Hij is sterker dan elke vitdaging. En die macht geldt
ook voor jouw leven.

2. Jezus is altijd bij ons

Jezus zegt niet dat wij alle macht krijgen. Hij zegt dat Hij met ons is.
Altijd. Hij heeft nog nooit een belofte gebroken. De Persoon aan wie
dlle macht gegeven is, gaat met jou mee, waar je ook bent en hoe je je
ook voelt. Hij is niet ver weg. De Heilige Geest woont in jou.

Twijfelende leerlingen

Heb je gezien aan wie Jezus deze opdracht geeft? Niet aan perfecte
gelovigen. Niet aan zelfverzekerde leiders. “Al twijfelden sommigen.”
Jezus spreekt Zijn wereldwijde opdracht vit tegen twijfelende leerlingen.
Dat zegt iets diep bevrijdends: Jezus is niet bang voor jouw twijfel.

“Jezus spreekt Zijn wereldwijde opdracht uit tegen twijfelende leerlingen.”

Hij sluit mensen niet vit die zoeken, worstelen of onzeker zijn. Hij
gebruikt juist twijfelende mensen om Zijn Koninkrijk te bouwen. Denk
bijvoorbeeld maar aan:

« Mozes: bang, maar geroepen om Israél te leiden.

« Gideon: onzeker en bang, maar door God gekozen.

+  Petrus: faalde op het beslissende moment, maar bleef deel van
Gods plan.

*  Paulus: vervolgde zelfs christenen, maar werd een van de grootste
instrumenten in Gods handen.

S
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¢ Judas: zelfs hem bleef Jezus liefdevol benaderen tot het einde toe.
God schuwt twijfel niet. Hij werkt er doorheen.

Gods plan met de wereld

Ik kan je geen briefje uit de hemel geven waarop exact staat wat God
met jouw leven wil doen. Maar één ding staat vast: God heeft een plan
met deze wereld. Hij wil dat alle volken leerlingen van Jezus worden.

En, wonderlijk genoeg, Hij kiest ervoor om dat niet zonder ons te doen.

Kom in actie

Jezus heeft alle macht. Hij is altijd met ons. Maar Hij roept jou en mij
op om in beweging te komen. Niet vanuit angst of druk, maar vanuit
beschikbaarheid. God werkt door gewone, twijfelende mensen die
zeggen: “Hier ben ik, Heer.”

Zullen we samen bidden?

Gebed

Vader in de hemel, dank U voor Uw onvoorwaardelijke liefde. U zond Uw
Zoon naar de aarde omdat U de wereld liefheeft, en dat betekent dat U ook
mij liefheeft. Hoewel ik mij niet altijd geschikt voel, wil ik zeggen dat ik
beschikbaar ben. Wilt U mij stap voor stap laten zien wat Uw plan is en
mij leren vertrouwen dat U mij wilt gebruiken? Ik houd van U. In Jezus’
naam. Amen.
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Geroepen door
wat je raakt

Splagchnizomai. Je leest het goed. En nee, dit is geen typefout, geen
gerecht en ook geen tongentaal. Splagchnizomai is een Grieks woord
dat in het Nieuwe Testament twaalf keer voorkomt. Kort gezegd
betekent het: met innerlijke ontferming bewogen zijn.

Juist daarom wil ik met je nadenken over dit woord. Ik geloof namelijk
dat jij iets gaat ontdekken over Gods roeping voor jouw leven als je
ontdekt waar jij diep van binnen door wordt geraakt. Wat jouw hart
beweegt, kan weleens precies het gebied zijn waar God jou voor roept.

Twaalf keer splagchnizomai

Het woord splagchnizomai verschijnt twaalf keer in de Bijbel: Mat. 9:36;
14:14; 15:32; 18:27; 20:34; Mar. 1:41; 6:34; 8:2; 9:22; Luk. 7:13; 10:33;
15:20. Afhankelijk van de vertaling wordt het weergegeven als “met
innerlijke ontferming bewogen” (HSV) of “medelijden” (NBV). In het
Engels kom je vaak “compassion” tegen.

Met innerlijke ontferming bewogen

In vrijwel alle teksten waar dit woord voorkomt, gaat het over de diepe
bewogenheid van Jezus.

Lees bijvoorbeeld Matteis 9:36 of Lukas 7:13. Jezus werd niet opper-
vlakkig geraakt; Hij werd bewogen vanuit het diepste van Zijn bin-
nenste. Zijn reactie kwam voort uit de liefde van de Vader die in Hem
stroomde.

“Jezus was vanuit het diepste van Zijn binnenste geraakt.”

Splagchnizomai is dus geen vluchtige emotie. Het is een innerlijke
beweging van liefde die voortkomt uit Gods hart.
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Bewogenheid leidt tot actie

Elke keer wanneer je leest dat Jezus splagchnizomai had, volgde er
actie:

Hij sprak woorden van leven. Hij genas zieken. Hij wekte doden op.

Bijbelse ontferming blijft nooit alleen bij een gevoel. Echte bewogen-
heid vraagt om liefdevolle beweging. Het hart van de Vader drijft tot
daden van hoop, herstel en nabijheid.

Het goede nieuws

Bij CAMA Zending ervaren wij die diepe bewogenheid, juist voor
mensen die Jezus nog niet kennen.

Drie miljard mensen op deze wereld hebben nog steeds nooit de kans
gehad om over Jezus te horen. Ze kennen Zijn liefde niet, niet omdat
ze niet willen, maar omdat er niemand is die het hen vertelt. Kun je je
dat voorstellen? In een land leven met maar heel weinig of soms zelfs
helemaal geen christenen, zonder kerken en zonder Bijbel in je eigen
taal?

Daar ervaren wij splagchnizomai voor, en daarom zetten we ons in:
door zendingswerkers vit te zenden, door relaties op te bouwen, door
mensen te helpen, door discipelen te maken, door kerken te planten op
plekken waar Jezus nu niet of nauwelijks zichtbaar is.

Waar is jouw splagchnizomai?

Ik geloof dat ieder mens een persoonlijke splagchnizomai heeft: een
gebied van bewogenheid dat rechtstreeks uit Gods hart komt. En juist
dddr, waar jouw innerlijke ontferming brandt, kan je roeping beginnen.

Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat God jou iets laat voelen van
Zijn eigen bewogenheid voor de wereld.

Waar raakt God jouw hart? Waar gaat jouw compassie dieper dan je
zelf kunt verklaren? Heb jij het al ontdekt? Of misschien juist nog niet?

“Waar gaat jouw compassie dieper dan je zelf kunt verklaren?”

Een praktische opdracht

Pak eens een vel papier en schrijf op: Met wie ervaar ik diepe bewo-
genheid? Wees zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: mensen in armoede
in jouw buurt, kinderen in landen met hongersnood, jongeren die geen
jeugdleiders hebben, je niet-gelovige buren, minder dan 1% christenen
in Turkije, vervolgde christenen in Noord-Korea, eenzame ouderen in
het verpleeghuis.

Schrijf het op en vraag God: “Heer, wilt U mijn hart raken met wat Uw

S
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hart raakt?”

Wandel verder in Gods plan

Tot slot wil ik je vitdagen om jouw splagchnizomai om te zetten in
een concrete stap. Ben je geraakt door de onbereikte volken? Kijk op
camazending.nl en ontdek wat jij kunt doen: bidden, geven, gaan.

Elke stap telt. Hoe klein ook. Elke stap die voortkomt vit Gods bewo-
genheid in jou, is een stap in Zijn plan met jouw leven.

Gebed

Heer, raak mijn hart met wat Uw hart raakt. Laat mij diep bewogen zijn
om de mensen en situaties waar U zich over ontfermt. Geef mij liefde, moed
en creativiteit om in actie te komen waar U mij roept. Amen.

SCHRIJF HIER JE GEDACHTEN OP
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Hoe past jouw
leven in Gods plan?

“Wat is de zin van het leven?” Die vraag houdt mensen al eeuwenlang
bezig. De Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles dacht hier meer
dan tweedvizend jaar geleden al over na. Vandaag de dag proberen
coaches mensen te helpen om hun eigen antwoord op die vraag te
vinden.

De website Ask.com analyseerde ooit miljarden vragen die gebruikers
stelden. Ze kwamen zo tot een lijst met “de tien moeilijkste vragen ter
wereld”. Op nummer 1 stond: “Wat is de zin van het leven?” Op hummer
2: "Bestaat God?” Boeiend, want voor christenen hebben die twee alles
met elkaar te maken.

In christelijke kringen klinkt de vraag vaak zo: “Wat is Gods plan voor
mijn leven?” Of in de taal van dit boekje: “Ben ik geroepen? En zo jq,
waartoe?”

Omdenken

Sommige mensen hebben een helder antwoord op de vraag wat Gods
plan voor hun leven is. Ze hebben een duidelijke roeping ervaren en
weten wat ze mogen doen en welke richting ze op mogen gaan. Wat
mooi als je zo Gods leiding mag ervaren. Maar de meerderheid van
de christenen die ik spreek, heeft (nog) geen glashelder antwoord. Ze
lopen soms al jaren met die vraag rond. En misschien jij ook wel.

Zelf draai ik de vraag graag om. De vraag “Wat is Gods plan met mijn
leven?” is naar binnen gericht. We zetten onszelf al snel centraal. In
plaats daarvan stel ik liever deze vraag: “Hoe kan ik mijn leven in
overeenstemming brengen met Gods plan voor deze wereld?”

Dan komt God en Zijn grote plan centraal te staan. En dan gaan we
nadenken over onze plek in Zijn missie. Dat is, in zekere zin, omdenken:
niet “Wat is mijn plan met God?”, maar “Hoe mag ik meedoen met
Gods plan?”

“Hoe mag ik meedoen met Gods plan?”

S
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Perspectief

De vraag is dan: Hoe kijken we naar de wereld, naar de mensen om ons
heen, en ook naar onszelf? Kijken we vanuit een aards perspectief of
vanuit een hemels perspectief?

In 2 Korintiérs 5:16 schrijft Paulus: “Daarom beoordelen we vanaf nu
niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus
niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.” Paulus
wist vit eigen ervaring wat het betekent als je perspectief radicaal
verandert (Handelingen 9). Zijn blik op Jezus, op mensen én op zichzelf
werd compleet vernieuwd.

De vraag is: Hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? Hoe kijken
we naar onszelf? Hoe kijken we naar Jezus? Laten we ons leiden door
aardse maatstaven? Succes, status, prestaties? Of door het perspectief
van de hemel?

In Jesaja 43 zegt God tegen Israél hoe kostbaar en waardevol ze zijn in
Zijn ogen. Door Jezus mogen wij weten: zo kijkt God ook naar ons. Hij
heeft ons lief, we zijn kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Ook als we
dat niet altijd zo voelen.

Omstandigheden

Onze omstandigheden kunnen ons perspectief flink kleuren. Als je
worstelt met een laag zelfbeeld, depressie, relatieproblemen, burn-out,
verslaving, ziekte of rouw, dan kun je je allesbehalve kostbaar voelen.
Het kan dan ontzettend lastig zijn om Gods woorden en beloften te
vertrouwen, en niet vanuit aardse maatstaven te kijken.

Maar het tegenovergestelde kan ook: Als het leven juist goed gaat,
alles op orde lijkt en er weinig zorgen zijn, kunnen we denken dat we
God niet echt nodig hebben. Dan ontlenen we onze waarde al snel aan:
carriére, prestaties, relaties, welvaart en zekerheid. In plaats van aan
wat God over ons zegt.

Dan laten we ons ongemerkt leiden door aardse maatstaven. Ook in
hoe we naar onze roeping kijken.

Identiteit

Om je identiteit te ontdekken, kun je allerlei testen doen, stappenplan-
nen volgen of trainingen bijwonen. Van Dale beschrijft identiteit als
“het eigen karakter van een persoon”. De eigenschappen en aard die
iemand heeft.

In de praktijk ontlenen we onze (eigen)waarde vaak meer aan wat we
déen dan aan wie we zijn. Wanneer we ons voorstellen, zeggen we onze
naam en meteen daarna vaak onze studie, baan of rol. Sommigen iden-
tificeren zich zelfs vooral met hun fouten of tekortkomingen. Anderen
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laten hun identiteit grotendeels afhangen van hoe anderen hen zien. Of
eigenlijk: hoe ze dénken dat anderen hen zien.

Maar het belangrijkste is: Hoe ziet God ons? Wat zegt de Bijbel over
onze identiteit? En dan ontdekken we dingen als: We zijn kinderen van
God (1 Joh. 3:1). We zijn vrienden van Jezus, als we doen wat Hij van
ons vraagt (Joh. 15:14). We zijn in Christus geschapen om het goede te
doen (Ef. 2:10). We hebben ons burgerrecht in de hemel (Fil. 3:20). We
zijn vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen (Rom.
6:22). Niets kan ons scheiden van Zijn liefde (Rom. 8:39).

Hierin ligt de basis voor onze identiteit én voor onze roeping. Van
hieruvit ontdekken we wat het betekent om mee te doen in Gods plan.

“Hierin ligt de basis voor onze identiteit én voor onze roeping.”

Onze toekomst

We zijn gered op grond van ons geloof in Jezus. “Als uw mond belijdt
dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem vit de dood heeft
opgewekt, zult u worden gered” (Rom. 10:9).

Onze toekomst is bij God: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
(Openbaring 21), zonder pijn, dood, verdriet, ziekte, depressie, relatio-
nele problemen, zorgen of angsten. God zal bij ons wonen en wij zullen
Zijn volk zijn. Wauw!

Maar de weg daarheen is niet altijd gemakkelijk. We krijgen vroeg of
laat allemaal te maken met moeilijke omstandigheden. Daarom is het
z6 belangrijk om het leven als christenen samen te leven, elkaars lasten
te dragen (Gal. 6:2).

We staan er nooit alleen voor: Jezus is met ons tot aan het einde (Mat.
28:20). We mogen elkaar bemoedigen en opbouwen. “We zijn met
elkaar onderweg naar die fantastische toekomst,” schrijft Petrus (1
Petrus 1:4-6).

Stephen Covey, een Amerikaanse leiderschapsexpert, bestsellerauteur
en trainer - zegt over persoonlijke missie: “Begin met het einde voor
ogen.” Voor christenen betekent dat: Leef vandaag met de nieuwe
hemel en nieuwe aarde in gedachten. Laat je roeping no kleuren door
wagdar het viteindelijk naartoe gaat.

“Begin met het einde voor ogen.”
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God-colors

Terug naar de vraag: Hoe breng je jouw leven in overeenstemming met
Gods plan voor deze wereld?

God ontvouwt Zijn plan in de Bijbel: Hij wil de wereld verlossen vit de
macht van het kwaad. En Hij gebruikt daarvoor gewone mensen zoals
jij en ik. Steeds opnieuw nodigt Hij mensen uit naar het licht. Vaak door
andere mensen heen, die Zijn liefde kennen.

In Mattels 5:14 zegt Jezus dat we het licht van de wereld zijn en het
zout van de aarde. In de vertaling “The Message” klinkt dat zo: “You
are here to be light, bringing out the God-colors in the world.” We zijn
hier op aarde om licht te zijn en de kleuren van God in deze wereld
zichtbaar te maken. We zijn geen grijze massa, maar unieke mensen
met elk een eigen kleur. Een eigen manier waarop Gods karakter door
ons heen kan schijnen.

Door jou mag iets van Jezus zichtbaar worden.

Publiekelijke passie

“The Message” gaat verder: “God is not a secret to be kept. We're
going public with this, as public as a city on a hill.” God is geen geheim
om voor jezelf te houden. We mogen “public gaan” met wie Hij is: op
school, op je werk, thuis, bij vrienden, in de kerk.

Ook in Nederland is dit nodig. Maar er zijn ook talloze plekken in de
wereld waar Jezus niet of nauwelijks gezien wordt. Daar is dit Licht ook
zo hard nodig. Omdat hier maar zo weinig mensen zijn om het goede
nieuws van Jezus te delen.

Het ontdekken van je roeping begint vaak met eenvoudige vragen: Wat
zijn jouw passies? Wat maakt je enthousiast, waarvoor kom je uit bed?
Wat maakt je verontwaardigd? Welke onrechtvaardigheid raakt je?
Met welke mensen heb jij medelijden of bewogenheid?

Juist in de kruising van passie, verontwaardiging en bewogenheid
ontstaat vaak een spoor van roeping.

Welke stap zet jij?

Een meisje in een trainingsgroep schreef als passie: “luisteren naar
mensen”. Ze wds verontwaadrdigd over eenzame ouderen zonder goede
zorg. Bij “medelijden” dacht ze meteen aan haar oma en andere ou-
deren. Ze besloot iets op te zetten om eenzame ouderen te bezoeken
en hen Jezus’ liefde te laten ervaren. Zo bracht zij “God-colors” in hun
leven.

Een jongeman met een ICT-achtergrond schreef “ICT” op als passie. Hij
was diep geraakt door de situatie van vluchtelingen. Hij had medelijden
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met mensen die alles hebben moeten achterlaten en in slechte omstan-
digheden leven. Hij besloot een jaar naar een land te gaan waar veel
vluchtelingen aankomen. Om hier mee te werken bij een christelijke
hulpverleningsorganisatie. Daar kon hij zijn ICT-vaardigheden inzetten
bij taallessen en praktische trainingen. Zo verbindt hij zijn passie met
de mensen voor wie zijn hart brandt en zo bereikt hij mensen met het
goede nieuws van Jezus op een manier die bij hem past.

Misschien ervaar jij een roeping om (kort of lang) naar het buitenland
te gaan, of juist om in jouw eigen omgeving missionair aanwezig te
zijn. Misschien weet je het nog niet zo goed. Dan kan het helpen om in
gesprek te gaan met mensen die met je mee willen denken en bidden.

Het hoeft niet direct heel groot te zijn. Belangrijk is dat je in beweging
komt: licht brengt, kleur toevoegt, Jezus zichtbaar maakt.

“Belangrijk is dat je in beweging komt.”

Het leven van elke dag

Misschien denk je: “Maar ik weet nog steeds niet goed hoe ik licht kan
zijn. Ik heb zelf nog zoveel vragen en twijfels.” Dat is niet vreemd. Ook
de leerlingen van Jezus in de Bijbel hadden hun vragen en twijfels, dat
hebben we eerder in dit boekje al gelezen. En téch gehoorzaamden ze
en gingen ze op weg.

Romeinen 12 geeft bijvoorbeeld ook heel praktische handvatten: Laat
je denken vernieuwen. Heb lief en doe het goede. Laat je enthousiasme
niet bekoelen. Blijf standvastig en blijf bidden. Wees gastvrij en help
elkaar. Wees eensgezind, bescheiden en zoek het goede voor iedereen.
Dat zijn concrete aanwijzingen voor het leven van elke dag. Voor
iedereen, waar je ook bent. Dit is ook roeping: leven als volgeling van
Jezus in het gewone leven.

Kom in beweging

Wat is voor jou vandaag een stap die je kunt zetten? Hoe kun jij Jezus
zichtbaar maken en mensen bereiken met Zijn goede nieuws? Hoe
kun jij licht brengen en Gods kleuren laten zien? Hoe kun jij je leven in
overeenstemming brengen met Gods plan voor deze wereld?

Kies ervoor om te leven vanuit een hemels perspectief in plaats van
vanuit aardse maatstaven. Bekijk jezelf, anderen, de wereld - en je
roeping - door de ogen van Jezus.

Een jongere met wie ik optrok, liep stage in het buitenland. Ze zei: "Ik
merkte zoveel duisternis in dit land. Ik had dagelijks de Bijbel nodig
om staande te blijven. Ik zag de geestelijke strijd veel duidelijker en
daardoor ging de Bijbel voor mij meer leven. In Nederland voel je die
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duisternis minder, maar ik realiseer me nu dat het hier 66k zo is.” Voor
haar was dat levensveranderend. Haar perspectief veranderde.

Ook jouw licht is nodig. Je bent gered door geloof, kostbaar in Gods
ogen, van eeuwigheidswaarde. Je bent niet gelijk aan wat je doet, je
omstandigheden of je verleden. Laat je niet tegenhouden, maar kom in
beweging.

Hoe kunnen we je helpen?

Mijn eigen gevoel loopt lang niet altijd gelijk met wat ik wéét dat waar
is. Ik (s)preek vaak over deze waarheden en geef trainingen vanuit een
Bijbels fundament. Dat helpt mij om erbij bepaald te blijven.

Paulus schrijft in 2 Korintiérs 5:14: “Wat ons drijft, is de liefde van
Christus.” Dat is ook wat ons mag drijven in onze roeping.

Mijn advies aan jou: Praat met anderen over je geloof en over wie Jezus
voor jou is. Deel wat jou drijft, welke passies je hebt, wat je verontwaar-
digt en met wie je bewogen bent. Deel ook je vragen, je worstelingen
en je twijfels. Luister naar anderen, leef mee, bemoedig elkaar, help
elkaar.

Leven als christen, licht zijn, kleur brengen, Jezus zichtbaar maken en
mensen bereiken met Zijn goede nieuws. Dat doe je niet alleen, maar
samen.

Als CAMA Zending willen we je graag helpen in het ontdekken van jouw
rol in Gods missie: aarzel niet om contact met ons op te nemen!

“We willen je graag helpen in het ontdekken van jouw rol in Gods missie.”

Gebed

Heer, leer mij naar mezelf en naar de wereld kijken met Uw ogen en Uw
perspectief. Bewaar mij voor aardse maatstaven en vorm mij naar mijn
hemelse identiteit. Laat mijn leven steeds meer afgestemd raken op Uw
grote plan voor deze wereld. Amen.
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Gespreksvragen
Hoofdstuk 1: Ontdek je roeping

1. Waar merk jij in je leven een verlangen naar betekenis of richting?
Hoe zou God juist door dat verlangen heen kunnen spreken?

2. In welke situaties merk je dat je meer bezig bent met “Wat kan ik
voor God doen?” dan met “Wat wil God door mij heen doen?” Wat
verandert er als je die vraag omdraait?

Hoofdstuk 2: Geroepen om dichtbij Jezus te leven

1. Wat helpt jou om daadwerkelijk “bij Jezus te blijven” in je dagelijkse
leven? Waar worstel je mee in het zoeken van die intimiteit?

2. Wanneer heb jij gemerkt dat je eigen verlangens en Gods verlan-
gens dichter bij elkaar kwamen? Wat zegt dat over jouw roeping?

Hoofdstuk 3: Hoe herken ik Gods roeping

1. Op welke manieren ervaar jij op dit moment dat God tot je
spreekt? Door de Bijbel, door verlangens, door mensen, door
omstandigheden? Welke van deze manieren herken je het meest als
Zijn stem?

2. Welke blokkades ervaar je bij het verstaan van Gods leiding (bijv.
angst, perfectionisme, eigen verlangens, teleurstelling, druk om
“het goed te doen”)? Hoe zou een hernieuwde focus op Jezus je
kunnen helpen om ontspannen en vrijer te lvisteren?

Hoofdstuk 4: God roept ook twijfelende mensen

1. Welke twijfels of onzekerheden weerhouden jou soms om stappen
te zetten in je geloof of roeping? Hoe spreekt Matteis 28 tot jouw
situatie?

2. Welke ervaring in je leven laat zien dat God juist door je zwakte,
twijfel of onzekerheid heen werkte? Wat leert je dat over beschik-
baarheid?

Hoofdstuk 5: Geroepen door wat je raakt

1. Welke situaties, mensen of verhalen raken jou op een manier die je
moeilijk kunt uitleggen? Hoe zou dat een aanwijzing kunnen zijn
van Gods bewogenheid in jou?

2. Als je één kleine concrete stap zou zetten om jouw bewogenheid
om te zetten in actie, hoe zou die stap er dan vitzien?
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Hoofdstuk 6: Hoe past jouw leven in Gods plan?

1. Welke aardse maatstaven beinvioeden jouw kijk op jezelf, anderen
of Jezus? En hoe zou een "hemels perspectief” dat kunnen veran-
deren?

2. Inwelke rol of context (jongeren, zorg, onderwijs, kerk, buurt,
creatief, praktisch, sociaal) zou jij kunnen meewerken om mensen
te bereiken met het goede nieuws van Jezus? Wie of wat zou je
daarvoor nodig hebben?

SCHRIJF HIER JE GEDACHTEN OP
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Het goede nieuws
van Jezus delen

We hopen dat dit boekje je heeft geholpen om na te denken over Gods
roeping voor jouw leven. Misschien is er in jouw hart iets in beweging
gekomen: een verlangen om meer met God te leven, een nieuwe bewo-
genheid voor mensen die Jezus nog niet kennen, of een stille overtuig-
ing dat je ergens een volgende stap mag zetten.

Bij CAMA Zending verwoorden we dat verlangen met onze missie:

“Elke dag bereiken we nieuwe mensen met het goede nieuws van Jezus.”

Dat is niet alleen een slogan. Het is een uitnodiging. God werkt van-
daag en elke andere dag aan Zijn reddingsplan voor deze wereld. En Hij
gebruikt daarvoor gewone mensen zoals jij.

Bewogen over mensen die Jezus niet kennen?

Misschien herken jij dat verlangen: dat meer mensen Jezus leren kennen.
Misschien gaat je hart sneller kloppen wanneer je denkt aan: je buren,
collega’s of vrienden die niets met geloof hebben; kinderen en jongeren
die zoeken naar betekenis; mensen die leven met armoede, pijn, angst
of onrecht, of volken waar bijna niemand ooit het evangelie heeft
gehoord.

Die bewogenheid is niet zomaar een gevoel. Vaak is het een spoor van
roeping. Een teken dat Gods hart jouw hart raakt.

Er zijn veel verschillende mensen nodig

Misschien denk je bij zending vooral aan voorgangers of kerkplanters.
Die zoeken we ook. Maar Gods missie is veel breder dan dat. We heb-
ben een enorme diversiteit aan mensen nodig. Denk bijvoorbeeld aan:
gezondheidswerkers, verpleegkundigen of artsen die willen dienen in
klinieken; mensen die willen meewerken in projecten voor daklozen of
armoedebestrijding; medewerkers voor opvanghuizen voor vrouwen die
slachtoffer zijn van misbruik of mensenhandel; mensen met een hart
voor kinderen of tieners, voor onderwijs of jongerenwerk; sportwerkers,
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maatschappelijk werkers of sociaal betrokken mensen; kerkplanters,
pastorale werkers en voorgangers die nieuwe gemeenschappen willen
bouwen; mensen die theologie willen doceren of discipelschapstrainin-
gen willen geven; mensen die een inloophuis, buurtcentrum of sociale
ontmoetingsplek willen starten; ondernemers, ICT’ers, creatievelingen,
taaldocenten, verzorgenden... iedereen die zijn gaven beschikbaar wil
stellen.

“Gods missie is veel breder. We hebben een enorme
diversiteit aan mensen nodig.”
Kortom: uitgezonden worden kan heel divers zijn. God gebruikt allerlei

mensen, van dllerlei leeftijden, achtergronden en beroepen. Misschien
ben jij precies de persoon die nodig is op een bepaalde plek.

Samen zoeken naar jouw plek

Als je ergens bewogenheid voelt, een verlangen of een talent dat je
graag zou inzetten voor Gods Koninkrijk, dan willen we bij CAMA Zend-
ing graag met je meelopen. We willen: met je bidden, met je meedenk-
en en je helpen ontdekken welke stappen je kunt zetten.

Misschien is jouw roeping dichtbij huis. Misschien verder weg. Misschien
is het een korte stap, misschien een langere weg. Wat vaststaat, is dit:
God roept gewone mensen om elke dag nieuwe mensen te bereiken met
het goede nieuws van Jezus. En jij mag daarin meedoen.

“God roept gewone mensen om elke dag nieuwe mensen
te bereiken met het goede nieuws van Jezus.”

Jouw volgende stap

In het volgende hoofdstuk lees je welke concrete stappen jij nu kunt
nemen: hoe je betrokken kunt raken bij onze missie, hoe je kunt bidden
of geven, en hoe jij op jouw plek en op jouw manier licht kunt zijn in
deze wereld.

Misschien is het tijd voor jouw eerste kleine stap. Misschien is het tijd
voor een grote stap. Maar wat het ook is: God gaat met je mee.

Gebed

Heer Jezus, U bent het Licht van de wereld. Laat Uw licht door mijn leven
heen schijnen in mijn buurt, mijn werk, mijn relaties en op de plekken waar
U mij naartoe stuurt. Gebruik mijn gaven, mijn verhaal en mijn bewogen-
heid om Uw liefde zichtbaar te maken. Amen.
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Veel voorkomende vragen over roeping
1. Hoe weet ik of ik geroepen ben?

Iedere volgeling van Jezus is geroepen om Hem te volgen, Hem lief

te hebben, op Hem te lijken en mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk.
Roeping is geen uitzondering, maar de normale weg van discipelschap.
Vaak ontdek je roeping onderweg: door dichtbij Jezus te blijven, door
bewogenheid voor mensen, door kleine stappen te zetten en door te
luisteren naar wat God in je hart legt. Je roeping begint vaak niet met
duidelijkheid, maar met nabijheid.

2. Wat als ik bang ben?

Angst diskwalificeert je niet. In de Bijbel roept God juist mensen die
bang, onzeker of zwak zijn: Mozes, Gideon, Jeremia, de discipelen.
God vraagt geen lef. Hij vraagt beschikbaarheid. Bang zijn betekent
meestal: er staat iets groots op het spel. Jezus gaat met je mee (Mat.
28:20). Roeping is nooit iets wat jij alleen hoeft te dragen.

3. Wat als mijn familie of omgeving het niet begrijpt?

Dat kan natuurlijk erg pijnlijk zijn, maar het komt vaker voor dan je
denkt. Deel je hart, wees geduldig, respecteer hun zorgen en vraag

hen om met je mee te bidden. Uiteindelijk is roeping geen persoonlijke
triomf, maar een weg van liefde, wijsheid en gehoorzaamheid. God
roept ons soms tegen de verwachtingen van anderen in, maar Hij roept
ons nooit om hard of ongevoelig te zijn. Laat liefde altijd de toon zijn.

4. Wat als mijn roeping verandert?

Roeping is vaak geen levenslang “contract”, maar een reis. Abraham
vertrok zonder bestemming. De discipelen kregen hun roeping stap
voor stap. Paulus’ roeping veranderde meerdere keren. Roeping groeit
met je mee, seizoenen veranderen, omstandigheden verschuiven. Het
belangrijkste is niet zozeer een (vaste) bestemming, maar dat je met
Jezus meeloopt in elke fase van je leven.

5. Hoe weet ik of iets van God is of van mezelf?

God leidt vaak door een combinatie van factoren: Zijn Woord: spreekt
je roeping in lijn met de Bijbel? Zijn karakter: lijkt het op Jezus? Vrede:
herken je Zijn vrede, ook als het spannend is? Gemeenschap: herken-
nen anderen iets van God hierin? Bewogenheid: raakt dit je diep van
binnen op een manier die groter is dan jezelf? Vaak is roeping juist een
samenspel van jouw verlangen én Gods leiding; Hij werkt immers in ons
“om te willen en te werken” (Fil. 2:13).
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Het goede nieuws
van Jezus delen

Je hoeft niet meteen te weten waar God je precies roept. Je roeping
ontdek je door stappen te zetten, niet door stil te blijven staan.

Misschien heeft dit boekje je geholpen om anders te kijken naar
roeping. Misschien voel je ergens in je hart beweging, verlangen, vragen
of nieuwsgierigheid. Misschien is er zelfs een verlangen om te ontdek-
ken of God jou wil gebruiken in Zijn missie.

Wat je situatie ook is: je hoeft deze zoektocht niet alleen te doen.
Hieronder vind je een aantal heel concrete manieren waarop jij verder
kunt gaan in het ontdekken van jouw plek in Gods missie.

“Wat je situatie ook is: je hoeft deze zoektocht niet alleen te doen.”

1. Neem contact met ons op

Wil je met iemand sparren over wat er in jouw hart leeft? Heb je vragen
over roeping, zending of de mogelijkheden binnen CAMA Zending? Mail
ons via info@camazending.nl. We denken en bidden graag met je mee.

2. Plan een koffiegesprek

Een ontspannen gesprek bij ons op kantoor is vaak een goede manier
om te ontdekken wat jouw mogelijkheden zijn. Of je nu al precies weet
wat je wilt of nog geen idee hebt wat zending voor jou persoonlijk
inhoudt, je bent van harte welkom. We leren je graag kennen en helpen
je verder ontdekken waar jouw roeping kan liggen.

3. Missiereizen, stages & short-term vitzendingen met
Envision

Voor jongeren en jongvolwassenen is Envision dé manier om te proeven
van zending. Denk aan: missiereizen, oriéntatiereizen, stages, tussen-
jaar, korte termijn vitzendingen van enkele weken of maanden, groeps-
reizen (bijv. voor jeugdgroepen). Je werkt samen met onze zendelingen
en Mission Partners, ontdekt nieuwe culturen, groeit in je geloof én je
maakt direct impact. Meer info: www.camazending.nl/envision
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4. Zendeling worden

Voel je een verlangen om nieuwe mensen te bereiken met het goede
nieuws van Jezus? We zoeken mensen die: pastorale gaven hebben,
kerken willen planten, theologie willen doceren, willen dienen in sociale
projecten, willen werken in gezondheidszorg, onderwijs of kinderwerk of
op een andere manier hun beroep en talenten willen inzetten.

Zendeling worden is veel breder dan je denkt. Op onze website vind je
actuele vacatures, maar lang niet alle mogelijkheden staan online. Kijk
op www.camazending.nl of neem contact op als je iets zoekt dat je niet
op de website vindt.

5. Bidden en geven

Je hoeft niet zelf te gaan om téch een enorme rol te spelen in Gods
missie. Gebed is de motor van zending. Giften maken het mogelijk dat
steeds meer mensen bereikt worden met het goede nieuws van Jezus.
+  Ontdek hoe je kunt bidden: www.camazending.nl/bidden

+ Geef en steun het zendingswerk: www.camazending.nl/doneer

6. Mission Partners: Samen kerkplanting mogelijk maken

Met Mission Partners verbinden we Nederlandse gemeenten met lokale
kerkplanters in onbereikte gebieden. We zoeken: kerken die een kerk-
planter willen ondersteunen, individuen die willen meebouwen, groepen
die een langdurige relatie willen aangaan.

Meer info: www.camazending.nl/mission-partners

7. Sprekers vitnodigen

Nodig een van onze sprekers uit voor een reguliere dienst of thema-
dienst. Kijk op www.camazending.nl/christelijke-sprekers

8. Oriéntatiereis: Ontdekken in de praktijk

We bieden je graag de mogelijkheid om een oriéntatiereis te maken.
Dat helpt enorm bij het ontdekken of zendingswerk iets voor jou kan
zijn. Mail ons via info@camazending.nl om jouw mogelijkheden te
bespreken.

God roept. Jij mag stappen zetten. Elke stap die je zet, helpt je ontdek-
ken waar jouw roeping ligt.

Wij staan klaar om je te helpen, om mee te denken en om samen met
jou te ontdekken waar God je roept.

Team CAMA Zending
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