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In Guinee zetten CAMA-werkers zich 
in voor herstel. Herstel van mensen, 
maar ook van de schepping. Hun werk 
is diepgeworteld in de overtuiging dat 
de gevolgen van Genesis 3, de val van 
de mens, door het verlossende werk 
van Jezus Christus kunnen worden 
omgekeerd. De gebrokenheid die 
overal zichtbaar is, raakt ook de 
landbouw. Zo ook bij Woody, een boer 
wiens aardappeloogsten jaar na jaar 
mislukten door klimaatverandering en 
uitgeputte grond.

Het team vertelde Woody over het 
Koninkrijk van God, waar herstel 
centraal staat. Ze vroegen of ze 
voor hem mochten bidden. Hoewel 
Woody geen Engels spreekt, raakte 
het gebed hem diep. Tijdens het 
gebed viel hij huilend op zijn knieën. 
Hij koos op dat moment nog niet voor 
Jezus, maar het team bleef trouw 
contact houden, voor hem bidden 
en het evangelie delen.

Enkele maanden later brak de 
oogsttijd aan. Tot ieders verbazing 
haalde Woody een overvloedige 
oogst van 800 kilo aardappelen 
binnen, iets wat niemand voor 
mogelijk hield. Kort daarna kwam hij 
in paniek naar de medische post: hij 
was gebeten door een dodelijk giftige 

slang. De pijn trok snel omhoog in zijn 
been, een levensgevaarlijk teken.

Het team begon te bidden. Wonderlijk 
genoeg zakte de pijn terug naar de 
plek van de beet. Bovendien waren er 
die dag - tegen alle verwachtingen in 
- drie capsules tegengif beschikbaar, 
terwijl de medische post normaal 
niets op voorraad heeft. Woody’s 
leven werd gered.

Die ervaring greep hem aan. “Jullie 
God heeft al twee keer een wonder 
in mijn leven gedaan”, zei hij. Daar, 
in die eenvoudige medische post, 
besloot Woody zijn leven aan Jezus te 
geven. Herstel, van land én van hart, 
werd werkelijkheid.

Herstel brengt hoop! We nemen u in 
deze Pionier graag mee in een reeks 
van verhalen van hoop. 

Jan Wolsheimer 
Directeur 
CAMA Zending

Jullie God heeft al twee 
keer een wonder in mijn 
leven gedaan

“HERSTEL
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In het hart van Mali, waar de toegang tot 
kwalitatieve zorg beperkt is en de meerderheid 
van de bevolking moslim is, plantte God een visie 
in het hart van één man. Een visie die op een dag 
de Bethesda Kliniek zou worden. 

“Toen onze vader Djoume met pensioen 
ging, bleven mensen hem opzoeken 
voor hulp bij gezondheidsproblemen. 
Hoewel hij niet langer actief was, 
bleef zijn hart onrustig met de wens 
om te dienen. Niet alleen om fysiek 
lijden te verlichten, maar ook om de 
hoop en liefde uit het Evangelie te 
delen. Hij droomde ervan een kleine 
kliniek te openen, een die zowel aan 
de fysieke als spirituele behoeften van 
de gemeenschap kon voldoen. Maar 
voordat de droom vorm kon krijgen, kreeg 
Djoume een ernstig ongeluk dat hem 
zowel fysiek als emotioneel verwondde. 
Toch, te midden van zijn pijn, groeide 
het verlangen om anderen te helpen 
alleen maar sterker. Hij bleef bidden en 
zoeken naar een manier om zijn droom 
werkelijkheid te laten worden.” 

“Op dat moment realiseerden wij, zijn 
kinderen - Samuel, die geneeskunde stu-
deerde, Esther, die haar opleiding deed 
tot verloskundige en Joel, die verpleeg-
kundige was en ik (Ruth) als boekhou-
der - dat we deel konden uitmaken van 
het antwoord op de gebeden van onze 
vader. We begonnen samen te bidden, 
in de overtuiging dat als deze droom 
werkelijk van God was, Hij de weg zou 
openen. Financieel hadden we niets. 
We konden zelfs de medische basisuit-
rusting niet betalen of een ruimte huren. 
Maar we vertrouwden op God. Stap 

voor stap begon Hij te voorzien. Samu-
el kon naar Burkina Faso gaan om zich 
te specialiseren, terwijl Esther en Joel 
hun opleiding afmaakten. We hadden 
plotseling de menselijke middelen; toen 
gingen we bidden voor het materieel.”

“Rond diezelfde tijd werd ik (Ruth) 
ernstig ziek. Ik moest meerdere klinieken 
bezoeken, verschillende dokters zien 
en veel geld uitgeven, op zoek naar 
de juiste zorg. Het was frustrerend 
en uitputtend. Later onderging onze 
moeder Nema dezelfde strijd. Deze 
ervaringen verdiepten onze overtuiging 
dat onze gemeenschap wanhopig een 
kliniek nodig had: één die kwaliteit kon 
bieden en compassievolle zorg. We 
besloten een sprongetje in het geloof te 
wagen.” 

“We huurden een kleine ruimte en 
kochten een paar basismaterialen. 
Samuel begon te werken aan het 
juridische papierwerk. Toen de kliniek 
de deuren opende, zei onze vader met 
tranen in zijn ogen: “Mijn droom is nu 
gedeeltelijk werkelijkheid geworden.” Hij 
nam contact op met Joke Gosker, een 
dierbare zuster in Christus, die God vele 
malen had gebruikt om onze familie te 
zegenen en te ondersteunen (Joke is 
oud-CAMA zendelinge). Via Joke en de 
genereuze steun van de familie Gosker 
in Nederland, maakte God het mogelijk 

AAN HEM ALLE EER!
Mali Het verhaal van 

Bethesda: een 
visie geboren uit 
geloof en pijn 

>>
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om grond te kopen voor de uiteindelijke 
locatie van de kliniek. Zelf kreeg ik een 
baan aangeboden in het buitenland 
en kon daardoor financieel bijdragen.” 

“In 2018 opende God de weg voor mijn 
vader en mij om Nederland te bezoeken, 
waar we warm werden ontvangen door 
de kerken, broers en zussen en vooral 
ook door de familie Gosker. Dankzij de 
steun van CAMA Zending ontvingen we 
belangrijke apparatuur voor de kliniek; 
een duidelijk teken van Gods hand in 
deze missie. In 2024 keerde ik terug naar 
Nederland, weer met de hulp van Joke 
en God voorzag nog meer: materialen 
en zonnepanelen voor duurzame 
elektriciteit, een belangrijke behoefte.”

“Vandaag de dag is de Bethesda 
Kliniek een getuigenis van Gods trouw. 
Onze primaire focus is op moeder- en 
kindzorg, want in Mali lijden vrouwen 
en kinderen het meest. Middels deze 
kliniek bieden we kwaliteitszorg, creëren 
we banen voor lokale jongeren en 
het belangrijkste: bieden we hoop, 
zowel fysiek als spiritueel. Een van 
de grootste vreugden is het zien van 
vrouwen die naar de kliniek komen 
en lange tijd hebben geworsteld met 
onvruchtbaarheid. In Mali draagt het 
niet hebben van kinderen diepe pijn 
en stigma met zich mee. Maar nu gaan 
sommigen onze kliniek uit met nieuw 
leven en nieuwe hoop en zie ik Gods 
vriendelijkheid door onze handen.”

“God heeft me zelfs in staat gesteld om 
dwars door mijn eigen pijn een bron 
van troost en vreugde voor anderen 
te worden. Bethesda is méér dan een 
kliniek - het is een plek van genezing, 
werkgelegenheid, bediening en hoop. 
Door elke uitdaging heen heeft God 
een verhaal geschreven dat veel groter 
is dan we ooit hadden kunnen dromen. 
Aan Hem alle eer!” - Ruth Keita

Lees op www.camazending.nl/actueel 
hoe Alima ontdekte dat de liefde die 
haar gezin in de Bethesda-kliniek 
ontving, echt en onbaatzuchtig was.

SENEGAL ligt aan de Atlantische 
Oceaan en heeft bijna 19 miljoen 
inwoners. Frans is de officiële taal, 
maar veel mensen spreken ook lokale 
talen zoals Wolof, Pulaar, en Serer. De 
hoofdstad is Dakar, een bruisende stad 
met een mix van moderne cultuur en 
traditionele Afrikaanse invloeden.

Zo’n 95% van de bevolking is moslim, 
vooral soennitisch en sterk beïnvloed 
door het soefisme. Protestants/
Evangelische christenen vormen een 
minderheid en actieve protestantse en 
evangelische gemeenschappen zijn 
klein, maar aanwezig. Vaak worden 
ze geleid door missionaire organisaties 
uit het buitenland. Evangelisatie 
vindt plaats op een respectvolle 
en relationele manier, vanwege 
de culturele gevoeligheid rondom 
bekeringen. Wanneer christenen 
zich bekeren uit een islamitische 
achtergrond kunnen zij te maken krijgen 
met sociale druk of uitsluiting door 
familie of de gemeenschap.

Senegal is een land waar christenen 
ondanks hun kleine aantal een licht zijn 
in hun omgeving. Door daden van liefde, 
onderwijs, zorg en eerlijkheid dragen zij bij 
aan vrede en rechtvaardigheid, passend 
bij het Evangelie van Jezus Christus. 

Zoals Jezus zegt in Mattheüs 5 : 14
“Jullie zijn het licht van de wereld. 
Een stad die op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven.”

>>
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“Ze hebben veel te leren op technisch 
gebied, maar ik probeer hen ook 
sociaal en geestelijk te vormen. Mijn 
verlangen is dat ze Jezus Christus leren 
kennen.” - Anco

“Ik wil een diepere snaar raken, laten 
zien hoeveel moois God brengt in het 
leven van Afrikanen. Zowel film als 
fotografie is een middel om met mensen 
in gesprek te gaan, het verhaal achter 
een beeld te vertellen.” - Ewien

Het verhaal van Anco & Ewien over 
‘Gods Refuge’
Naast diverse werkreizen -ook naar de 
omliggende landen- werd onlangs aan 
een gastenverblijf gebouwd, genaamd 
‘Gods Refuge’. Het verlangen groeide 
om een gezamenlijke plek te bouwen, 
dichterbij Anco’s werkbasis op de chris-
telijke en agrarische school Beersheba 
en weg van de drukte van de stad. Om-
geven door rust en natuur, klinkt de stem 
van God vaak duidelijker en luider. 

“Een gastenverblijf vanaf de grond 
opbouwen, is geen eenvoudige 
opgave, maar een mooie uitdaging. 
We hadden dit nooit kunnen uitvoeren 
zonder de hulp van vele ‘handige 
engelen’, vrienden en bekenden. Onze 
buurvrouw zei hierover: “Het is een 
bijzondere getuigenis om te zien dat 
de jonge mensen die jullie in de loop 
der jaren geholpen hebben, nu naast 
jullie in het cement komen staan.” Van 
Barthelemy voor stage vanuit Guinee 
(die Ewien ‘mama’ noemt), tot Sylvain 
uit Mali, die tijdens een etentje een 
luchtkus terugwerpt naar het dochtertje 
van Emmanuel (vriend en technicus 
uit Senegal). Het voelt als genade 
op genade hoe de jongeren om ons 
heen groeien, qua aantal en karakter. 
Tijdens de drukke bouwperiode laten 

we steeds meer werk door Emmanuel 
en Barthelemy doen. Het is goed om te 
zien dat zij een goed duo vormen en het 
prettig vinden om samen op te trekken.”  

Een intensieve filmtraining in Oeganda. 
“Eén van onze jongere mediastudenten 
leerde tijdens de mediatraining God 
kennen. Het is bijzonder om te horen 
hoe God levens blijvend verandert. 
Ook tijdens een Mediatraining. 
Gewoon onder onze neuzen, in de klas. 
Dat plaatst dingen weer in het juiste 
perspectief. Als trainers maken we de 
keuze om intensief op te trekken met 
onze studenten en ons kwetsbaar op te 
stellen. Hierdoor gaan er deuren open 
en blijft het vuur branden.”

Anco en Ewien wonen en werken sinds 
2004 in West-Afrika. Tegenwoordig in 
Senegal vanwege de strategische 
ligging. Zij zetten hun gaven nl. 
ook in bij ziekenhuizen, klinieken, 
bijbelscholen etc. in omliggende 
landen. Anco is als technisch adviseur 
en projectleider betrokken bij water- 
en energievoorziening, radio, en 
agrarisch werk. Bij zijn werk neemt hij 
(ongeschoolde) jongeren onder zijn 
hoede. Ewien heeft zich bekwaamd 
in film en fotografie. Zij produceert 
video’s voor educatieve, muzikale en 
documentaire doeleinden. Met haar 
camera’s wil zij de hoopvolle kant van 
Afrika vastleggen.
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10 jaar geleden en nu
“Ik weet nog dat Tabitha naar me 
toe kwam met de visie om christen-
zorgverleners samen te brengen voor 
gebed, bemoediging en training. 
Ik vond het gelijk een goed idee en 
deelde het met mijn gebedspartner, 
een geneeskundestudent. Tabitha en ik 
gingen toen het hele land door om kerk-
klinieken te bezoeken. Overal waar we 
kwamen ontstonden gebedsgroepen 
en werd het idee geboren voor een 
landelijke conferentie.” - Jan 

Er zijn 30 jonge dokters, verpleeg-
kundigen en studenten op hun vrije 
zaterdag naar Jan’s training over 
ethiek gekomen. Het zaaltje is vol en 
in kleine groepen wordt druk over de 
casussen gediscussieerd. Victorine, een 
tandartsassistente, is er ook. In de auto 
terug naar huis begint ze herinneringen 
op te halen over hoe het allemaal 
begon tien jaar geleden.

“Met z’n drieën begonnen we de voor-
bereiding van de conferentie, en zo 
kwam Bijou bij de groep. We hadden 
iemand nodig om te koken en Bijou, die 
als helpende werkt in een kliniek, had 
daar ervaring mee. Een paar jaar later 
zaten we alle vier in het bestuur van de 
nieuwe stichting voor Christenen in de 
zorg. De beweging groeide, alleen al in 
Dakar zijn er meer dan honderd betrokken 
gezondheidswerkers. Er is een landelijk 
bestuur en vier regionale besturen. Ze 
organiseren zelfstandig trainingen door 
het hele land, zoals die over ethiek van 
vandaag. Dat hadden we nooit kunnen 
dromen, 10 jaar geleden, toen we bij onze 
gebedsbijeenkomsten in de klinieken 
soms met drie of vier mensen waren.”

Vanwege mijn geloof ben ik 
gemotiveerd mijn werk goed 
te doen: ik werk niet voor mijn 
baas, maar voor God en voor de 
patiënt.” - gezondheidswerker
    

Jan en Tabitha Kieviet wonen sinds 2012 
samen met hun kinderen Simon en 
Maria in Senegal. Hun passie is het nauw 
samenwerken met lokaal leiderschap 
om het goede nieuws van Jezus Christus 
zichtbaar en hoorbaar te maken. 
Tabitha doet dit door als (tropen)arts, 
naast de normale patiëntenzorg, door 
het hele land supervisie en trainingen 
te geven. Jan werkt samen met lokale 
gelovigen aan discipelschap en 
evangelisatie.

Wat over 10 jaar?
In Senegal timmert een internationaal 
team aan de weg en bouwt aan een 
lange termijnvisie voor medisch werk 
en gemeentestichting in drie locaties. 
Zendingswerk is teamwork waarbij een 
verscheidenheid aan competenties en 
professies nodig is. 

Kijk hiernaast voor onze actuele 
vacatures in West-Afrika!

STICHTING VOOR CHRISTENEN 
IN DE ZORG (UCMPS):  

>>
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Heeft u / heb jij een zendingsverlangen 
of roeping voor een specifiek land, een 
specifieke plek of een specifiek initiatief?  
Neem dan contact met ons op via  
info@camazending.nl. 

 

Guinee, Hoop kliniekGuinee, Hoop kliniek
Er zijn verschillende mogelijkheden om 
medische kennis te combineren met 
evangelisatie en discipelschap, als:

- Gynaecoloog
- Fysiotherapeut en/of ergotherapeut
- Anesthesist of anesthesiemedewerker

>>

>>

Vacatures West-Afrika ‘Schaam je er dus niet voor om van 
onze Heer te getuigen; … maar deel 
in het lijden voor het evangelie, met 
de kracht die God je geeft.’ 
2 Tim. 1 : 8

Senegal Senegal 
Discipelschapswerker
•	Opbouwen van betekenisvolle 

relaties 
•	Samen het evangelie bestuderen
•	Toerusten van nieuwe leiders
•	Kerkplanting en discipelschap 

Manager coworkingruimte
•	Leidinggeven aan de 

coworkingruimte
•	Evangelisatie via sociale media
•	Relaties opbouwen met niet-

gelovigen
•	Kerkplanting en discipelschap
 
Leider Social Media outreach
•	Leidinggeven aan het team 
•	Ontwikkeling en programmering 
•	Onderzoek en implementatie 

strategieën 
•	Relaties opbouwen met niet-

gelovigen

Diëtist
•	Voedingseducatie- en interventie
•	Trainen en begeleiden van 

gezondheidswerkers 
•	Deelnemen aan multidisciplinair 

overleg 
•	Voeding als brug voor evangelisatie 

en discipelschap 

ELKE DAG 
BEREIKEN WE 

NIEUWE MENSEN 
MET HET GOEDE 
NIEUWS VAN JEZUS

Een compleet overzicht van onze actuele vacatures is te vinden op 
www.camazending.nl/vacatures



“De training die na de zomer is 
begonnen, zat zo vol dat we mensen 
moesten afwijzen. Dit is iets wat we nog 
niet eerder hebben meegemaakt. Dit 
biedt een enorme kans voor het delen 
van het evangelie.” - Jowan en Lieneke

De geur van koffie baant 
zich een weg door de 
conferentiezaal, voordat 
de leadershipclub van 

start gaat. Een stuk of acht 
bedrijfseigenaren stappen 

binnen, hun dagelijkse verant-
woordelijkheden achter zich latend om 
zich te richten op persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Vandaag staat het the-
ma ‘vermenigvuldiging en vergeving’ 
centraal. Terwijl er gepraat en gediscus-
sieerd wordt, zegt Moussa ineens: “Jon-
gens, dit is goed onderwijs! De dingen 
die we hier leren vinden hun oorsprong 
in de Bijbel, wisten jullie dat? We hebben 
deze waarden zelf ook in onze cultuur 
en geloof, maar we doen er niets mee. 
Wij dragen de verantwoordelijkheid om 
deze dingen ook toe te passen!”

Moussa heeft een grote 
invloed in zijn sector en 
is zo enthousiast over het 
leiderschapscentrum, 
dat hij nieuwe mensen 
uitnodigt om deel te ne-
men aan de seminars en 
trainingen. Het leiderschapscentrum is 
een plek waar connectie, verdieping en 
verandering plaatsvindt.

Sinds 2019 wonen Jowan en Lieneke 
- samen met hun vier kinderen - in de 
hoofdstad van Senegal. Zij ondersteunen 
hier een internationaal CAMA-team. Ze 
voelen zich geroepen om Jezus’ liefde 
en vrijheid te delen met de bevolking 
van Senegal.

In Dakar, een grote, dynamische 
miljoenenstad, gelegen in een land 

met nauwelijks christenen, zijn 2 van de 
grootste bevolkingsgroepen nog altijd 
nauwelijks bereikt met het evangelie. 
Het toegewijde internationale CAMA-
team is actief in gemeentestichting, 
het bereiken van professionals via 
business- en leiderschapstrainingen en 
medische bediening. Het Kerkplanters-
team dient sinds 2006 in Senegal. Het 
team is enthousiast over de kansen die 
ontstaan om Alliance-gemeenten te 
stichten. Na vele jaren van investeren in 
culturele en relationele fundamenten is 
er hoop op duurzame ontwikkeling van 
geloofsgemeenschappen.

‘De dingen die we hier leren vinden hun 
oorsprong in de Bijbel, wisten jullie dat?’ 
- Moussa

Sinds 2010 zijn Sebastiaan en 
Jeana de Vroome uitge-
zonden naar Senegal. Ze 
wonen hier samen met hun 
kinderen Michael, Daniel, 
Jeremiah en Elijah. De focus 
van dit zendingsgezin ligt op de 
dorpen in het noorden van Senegal. 
Door microfinanciering voor verschillen-
de boeren en aan vrouwen, helpen ze 
de Senegalezen om zichzelf uit de ar-
moede te werken. In de hoofdstad Da-
kar ligt hun focus op de krottenwijken. 
Hier worden o.a. bijlessen gegeven aan 
kinderen zodat ze niet vroegtijdig de 
school hoeven verlaten. Jeana geeft 
ook les op de zendingsschool Dakar 
Academy. 

Het ontbreken van regen als een open 
deur voor het evangelie
De afgelopen tijd merken Sebastiaan 
en Jeana dat er in hun dorp meer 
interesse is in geestelijke gesprekken. 
Onlangs waren er zelfs hele goede 
gesprekken over het geloof met 
verschillende boeren. Er was al lange 
tijd bijna geen regen gevallen. En de 
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grote vraag van de boeren was: “Wat 
hebben we gedaan dat ervoor heeft 
gezorgd dat God is gestopt met het 
geven van regen?” Hoe beantwoord je 
deze vraag!? Eerder die dag had ik God 
gevraagd om me een mogelijkheid te 
geven voor een dieper gesprek met de 
mensen die we dienen. Toen ik de vraag 
hoorde, wist ik dat dit een open deur 
was. De daaropvolgende 30 minuten 
praatten de boeren en ik over hoe zonde 
onze relatie met God, elkaar en zijn 
schepping heeft beïnvloed. Ik vroeg de 
groep of ik een oplossing kon bieden voor 
dit zondeprobleem. Ze antwoordden 
allemaal: “Ja!” Ik vertelde hen dat 
Jezus Degene is die ons kan vergeven 
en al onze relaties kan herstellen. God 
geeft me veel mogelijkheden om de 
boodschap van Jezus te delen. Prijs de 
Heer met familie De Vroome.

GUINEE is een land met zo’n 14,5 miljoen 
inwoners, heeft een rijke natuurlijke 
omgeving maar ook grote sociaal-
economische uitdagingen. Frans is  
de officiële taal; daarnaast worden 
veel lokale talen gesproken, zoals Fula 
(Pular), Malinké, en Soussou. Guinee 
is overwegend islamitisch, maar er is 
een kleine, standvastige christelijke 
minderheid die haar geloof ondanks 
uitdagingen blijft belijden.

“Wat een voorrecht is het geweest om 40 
jaar in West-Afrika te dienen.” - Jon 

Jon & Anja Erickson: Anja 
is verpleegkundige en is 
samen met haar man Jon 
uitgezonden naar Guinee. 
Jon is tandheelkundige 

en evangelist. Anja werkt 
in de Hoop Kliniek; de helft van 

de week op de verpleegopleiding en 
de andere helft doet ze administratief 
werk en biedt hulp waar nodig. Ook Jon 
is werkzaam in de Hoop Kliniek, maar 
daarnaast doet hij aan community 

development en evangeliseert hij 
middels onder andere een mobiele 
tandkliniek. Jon en Anja maken samen 
indrukwekkende dingen mee en mogen 
getuige zijn van veel vrucht. “Juist op 
de minst bereikte, duistere plekken kan 
het licht van Jezus helder schijnen.” -  
Jon & Anja

In juni was het 40 jaar geleden dat Jon 
als zendeling zijn werk begon.
Januari 1982 - “Ik ging ik naar een kerk 
onder leiding van een oud zendeling uit 
Liberia, Osborne Arnes. Hij kon niet stop-
pen om over zending te praten en spe-
cifiek over Liberia. Ik kwam tot dezelfde 
conclusie als hij: je bent óf de gezonden 
persoon, de zender óf ongehoorzaam. 
In de jaren die volgden, werd ik ervan 
overtuigd dat God mij riep om zende-
ling in Afrika te worden. Voorganger 
Arnes geloofde stellig dat ik naar Afrika 
geroepen was om naar de door hem 
opgerichte Bijbelschool in Monrovia, de 
hoofdstad van Liberia, te gaan. Dus ging 
ik erheen om les te geven.”

Juni 1985 - “In die tijd woon-
de ik in de buitenwijken van 
Chicago en werkte ik bij 
een lokaal christelijk TV stati-
on dat 24 uur per dag uitzond. 
Ik nam ontslag en gaf aan dat ik 
naar Liberia, West-Afrika, zou gaan. Ik ver-
trok op 9 juli 1985 met $100 op zak.”  

“Ik was ervan overtuigd dat Jezus héél 
spoedig zou komen en wilde daarom 
niet wachten. Ik geloof dit nog steeds, 
maar mijn tijdspanne en die van God zijn 
verschillend. Dit was niet de enige keer 
dat ik de boodschap begreep, maar 
het moment niet. Het jaar in de ‘Sinoe 
Bible Institute’ was de ergste tijd van m’n 
leven. “Hoe kon ik Gods roeping gemist 
hebben?”

Lees Jon’s indrukkwekkende getuigenis 
op onze website: 
www.camazending.nl/actueel

9.



Waarom 3 jonge gezinnen 
gehoor gaven aan de opdracht ‘gaan’

Hoe was de start in Alcora? Hebben 
jullie hierin Gods nabijheid ervaren? 

Het gevoel van een nieuw thuis begint te 
komen, maar was in het begin wel lastig! 
Het is ook zoeken naar een goede balans 
in wennen, onderzoeken en het werk 
opstarten. Gods nabijheid en zorg voor ons 
hebben we ervaren: 
•	 	In de processen rond het aanvragen 

van fiscale nummers en het regelen 
van het paspoort voor Rafael; dit ging 
onverwachts snel nadat hier expliciet voor 
was gebeden.

•	 	Tijdens het bezoek voor de kennismaking 
met het leiderschapsteam van de kerk 
eerder dit jaar was het jaarlijkse feest van 

Alcora. Daar werden we verdrietig van het 
alcoholgebruik, de bijgelovige gebruiken 
e.d. Maar toen hoorden we Gods stem: 
God heeft hier ook Zijn mensen en de kerk 
die licht kunnen zijn. 

•	 De vraag die omhoog kwam: ga ik me 
hier thuis voelen? Toen moesten we weer 
denken aan een passage in Markus waar 
staat: ‘Waarom ben je angstig, heb je 
geen geloof?’

De 3 moeilijkste dingen die jullie, 
Jacob en Janneke, moesten opgeven 
om naar Verona te kunnen gaan: 

Familie, vrienden en het comfort (efficiëntie, 
oneindige mogelijkheden in NL, kerk). 

Jacob & 
Janneke, Judah en 

Jezrah verhuisden in juni 
naar Verona, Italië: 

Tijdens ons eerste bezoek in Italië 
werd Jacob gevraagd om te preken in 

twee kerken in de omgeving van Milaan. Het 
raakte ons enorm om de verhalen te horen over 
eenzaamheid in het geloofsleven, gebrek aan 
community in de kerk, maar ook de schrijnende 
verhalen van mensen die met het katholicisme 
zijn opgegroeid en beschadigd zijn geraakt 

in hun geloof en beeld van God.

Tom en Gera* 
gingen onlangs met hun 
dochtertje naar Zuidoost-Azië:

We wilden altijd al naar een land gaan waar 
het percentage christenen heel laag is en waar 
meer werkers nodig zijn. En tegelijkertijd hadden 

we het al jaren op ons hart om naar Azië te gaan. 
Toen we iets meer dan een jaar geleden voor het 
eerst in Zuidoost-Azië waren, brak ons hart voor 

de mensen daar en op dat moment 
wisten we dat dit de plek is 

waar God ons wil hebben.
Rafael & Elseline, Nathanael, 

Lize en Micah vertrokken in augustus 
naar Alcora, Spanje (provincie Castellón): 

God heeft Spanje op ons pad gebracht, toen 
wij een verlangen voor het missieveld hadden. We kwamen in 

contact met CAMA-Zending en omdat wij de Spaanse taal al beheersten, 
kwam de vraag: “Waarom zouden jullie niet naar Spanje gaan?” Daar werden we 
enthousiast van -in Spanje zijn erg weinig protestants/evangelische kerken- en we 
hebben hiervoor gebeden. De volgende stap was een oriëntatiereis. Toen kwam 
de bevestiging voor Spanje én Alcora. Het bijzondere is dat we erachter kwamen 

dat hier al 5 jaar voor was gebeden door de mensen met wie we een team 
vormen en dat proces startte precies op het moment dat bij ons 

het zendingsverlangen ontstond.

* pseudoniemen
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CAMA Envision biedt voor 
jongeren/jongvolwassenen:
•	georganiseerde missiereizen, voor 

zowel individuen als groepen
•	missiereizen op maat voor jouw 

jongerengroep 
•	diverse  mogelijkheden voor stages, 

short-term uitzendingen of  een 
tussenjaar 

Voor meer informatie over short-term 
uitzending of een missiereis en het 
plannen van een afspraak: 
www.camazending.nl/envision 
hans@camazending.nl | T 06 12 90 73 20

Envision is gericht op de ontwikkeling van 
jongeren/jongvolwassenen, door hen 
te mobiliseren, motiveren en inspireren 
en hen te helpen hun rol in Gods missie 
te ontdekken. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met CAMA-zendelingen, 
lokale kerken en missionaire projecten. 

AGENDA
25 APRIL T/M 2 MEI 2026
MISSIEREIS BARCELONA

CAMA ENVISION organiseert opnieuw 
een Missiereis naar Barcelona!
Je werkt actief mee in Nueva Vida, een 
christelijk project in het centrum van 
Barcelona voor mensen die dakloos zijn. 
We gaan op outreach en ondernemen 
diverse missionaire activiteiten. Je maakt 
nieuwe vrienden in de lokale kerken en 
leert hoe je het goede nieuws van Jezus 
kunt delen. Beperkt aantal deelnemers; 
vanaf 18 jaar. 

Check voor  meer informatie: 
camazending.nl/envision

‘gaan’
Tom en Gera, hebben jullie een roeping 
ervaren? 

Gera: Toen ik tiener was, hoorde ik mijn 
dominee preken over landen waar het 
moeilijk of verboden is om het evangelie te 
verkondigen. God raakte mijn hart die dag 
en vanaf dat moment ontstond het verlangen 
om Hem te dienen op een plek met weinig 
christenen. Tom: Zo’n 15 jaar geleden voordat 
Gera en ik elkaar leerden kennen, begon God 
in mijn hart te werken. Ook bij mij groeide het 
verlangen om juist naar die plekken te gaan 
die nog niet bereikt zijn met het goede nieuws 
van Jezus, daar waar de nood het hoogst is. 

Hoe vonden Nathanael, Lize en Micah het 
om naar het buitenland te gaan? 

Zij hadden zin in het avontuur, maar vonden 
het natuurlijk ook wel spannend. Ze zijn flexibel, 
het gaat goed en zij zien zichzelf ook heel erg 
als onderdeel van de missie.

Wat denken jullie de komende jaren 
concreet te kunnen gaan doen in 
Zuidoost-Azië? 

De foto bij Tom en Gera is van een bezoek aan 
een dorp waar vrouwen patronen borduren. 
Hun werk wordt  beoordeeld, zij krijgen een 
goede prijs betaald en kunnen zo in hun 
levensonderhoud voorzien. Deze borduursels 
worden meegenomen naar het fair trade 
bedrijf (waar we aan verbonden zijn) om er 
vervolgens eindproducten van te maken. Op 
deze manier komen we in de dorpen en kunnen 
we relaties opbouwen met de lokale bevolking. 
Zo willen we hen Gods liefde laten zien en het 
evangelie met hen delen. Ons gebed is dat ze 
zullen kiezen voor een leven met Hem.

Janneke, willen jullie delen wat jullie 
hebben meegemaakt met God: 

Het doel was om in een korte tijd onze 
begroting rond te krijgen en dat is gelukt! 
Door een specifieke training (Missiepartners 
basistraining) kregen we tools om dit aan 
te pakken. Daarnaast hebben we een 
heel   gemotiveerd en betrokken team van 
partners om ons heen staan die voor ons 
bidden en voor wie wij bidden; dat is zo’n 
zegen! Dit hadden we nog niet zo ervaren 
tijdens een eerdere uitzending. We hebben 
JHWH Jireh van dichtbij ervaren, de God die 
voorziet. Heel bijzonder.

Lees de volledige ervaringsverhalen op 
www.camazending.nl/actueel 11.



Ook u kunt een rol kunt spelen in de 
verhalen van hoop.  

GEBED: bid mee aan de hand van 
onze maandelijkse gebedskalender
GEVEN: ondersteun het werk van 
CAMA Zending 
GAAN: ontdek of u voor korte of 
langere tijd wilt worden uitgezonden
Zonder gebed, financiële 

ondersteuning en werkers is onze 
missie onmogelijk.

We doen dit werk samen. CAMA 
Zending heeft werkers over de 
hele wereld uitgezonden en werkt 
met lokale Mission Partners om het 
evangelie te verspreiden. Zo bereiken 
we samen elke dag nieuwe mensen 
met het goede nieuws van Jezus. 

Kijk voor meer informatie op 
www.camazending.nl
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“Elke dag bereiken we 
nieuwe mensen met 
het goede 
nieuws van WELKE  ROL

speelt u?
Jezus!”

Doneren? 
Dat kan via www.
camazending.nl/doneer 
of via de 
QR code: 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Psalm 121 (NBV21)

‘‘


