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Pinksteren ligt achter ons. De vurige 
wind is gaan liggen. De vurige tongen 
zijn niet langer zichtbaar. En toch… 
het vuur is niet gedoofd.

Wat met Pinksteren begon, gaat dóór. 
Want de Heilige Geest is niet tijdelijk, 
maar blijvend. Jezus belooft zijn 
leerlingen geen comfortabel leven, 
geen makkelijke missie, maar wel dit: 

“Jullie zullen kracht ontvangen om 
mijn getuigen te zijn.”

En dát is precies wat we vandaag 
nodig hebben. Getuigen in een 
wereld die verlangt naar hoop. In 
Jeruzalem, Judea, Samaria – en ja, 
ook in onze straat, onze kerk, ons 
netwerk.

Die kracht is geen spierballentaal. Het 
is de kracht van liefde, van moed, 
van trouw. De kracht om op te staan 
voor gerechtigheid, om woorden van 
leven te spreken, om handen uit de 
mouwen te steken waar nood is.

We zien het gebeuren, wereldwijd. 
Zoals in Myanmar, waar christenen 
blijven getuigen, zelfs wanneer alles 
om hen heen instort. Waar hulp wordt 

geboden, ook als het gevaarlijk 
is. Of dichterbij, als jonge mensen 
zoals Jeannette (haar verhaal leest 
u verderop in deze Pionier) gehoor 
geven aan de stem van God en zich 
beschikbaar stellen voor zending. 
Getuigen is geen taak voor een paar 
supergelovigen. Het is het gevolg van 
een vervuld hart.

Pinksteren is niet het einde van een 
kerkelijk seizoen. Het is het begin van 
beweging. De Geest is uitgestort 
- laten wij dan opstaan. Vervuld. 
Getuigend. Met kracht.

Laten we daarom niet wachten 
op een volgend christelijke feest, 
maar leven vanuit het feest dat al 
begonnen is. De Geest is gegeven – 
niet voor binnenkamers, maar voor 
de wereld. Voor straten en steden, 
voor vluchtelingenkampen en 
vergaderzalen, voor jonge mensen 
met dromen en ouderen met 
verhalen. Getuigen zijn is geen plicht, 
maar een voorrecht. Want wie door 
de Geest leeft, spreekt vanzelf van 
Jezus.

Jan Wolsheimer 
Directeur 
CAMA Zending‘Maar wanneer de Heilige Geest 

over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen om mijn getuigen te zijn…’ 

Handelingen 1 : 8

“GETUIGEN
met kracht
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En toen kwam de aardbeving...  
en nog meer lijden
Sinds de militaire staatsgreep begin 
2021 is de situatie in Myanmar ernstig: 
er is veel onrust, geweld en onrecht. 
Dorpen zijn gebombardeerd. Veel 
mensen zijn op de vlucht geslagen. 
En toen kwam de aardbeving... 

Kerken in actie
Vanuit Mandalay en Nay Pyi Taw 
vertrokken de overlevenden na 
de ramp naar de dorpen waar de 
CAMA-kerken zijn, op zoek naar hulp. 
Voorgangers vertelden hoe zij en hun 
gemeenschappen direct in actie 
kwamen: huizen en kerkgebouwen 
zijn opengesteld voor mensen die 
onderdak zochten en er werden 
maaltijden bereid en uitgedeeld. 
Jonge mensen werden eropuit 
gestuurd naar plaatsen waar de 
nood het hoogst was. Op sommige 
plekken klonken, ondanks de chaos, 
gebeden en gezang. God werd 
gezocht en was daar in de onrust, in 
de gebrokenheid, maar ook in hun 
moed en geloof.

Gods aanwezigheid temidden van de 
ellende
Als CAMA Zending werken we met 
een betrokken en bevlogen team 
dat zich inzet voor zending én directe 
hulp op plekken waar de nood hoog 
is. Via een zendingsgezin -dat ter 
plekke heeft gewoond en gewerkt en 
zich nog steeds op afstand inzet- en 
dankzij zendelingen uit buurlanden, 
is in samenwerking met Unie-ABC 
direct na de grote aardbeving 
een noodhulpactie gestart voor 
Myanmar. Hierbij werd vanuit de 
samenwerking met lokale CAMA- en 
andere kerken noodhulp geboden. 
Hun houding, geloof en liefde voor 
hun gemeenschap lieten iets van 
Gods aanwezigheid zien temidden 
van de ellende. Myanmar is een zeer 
uitgestrekt land en de situatie verschilt 
per regio. Toch zien we overal dat de 
kerken zich inzetten om tot zegen te 
zijn - voor elkaar, voor mensen in nood 
en voor hun omgeving.

GETUIGEN IN
Myanmar
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Noodhulp
Een broeder (een 
bekende van een 
van onze zendelingen) 
heeft met een team uit 
Yangon met de eerste giften direct 
na de verwoestende aardbeving 
noodhulp kunnen bieden in 
Mandalay. Vrij snel daarna is ditzelfde 
team met een nieuw geldbedrag 
afgereisd naar Inle, het merengebied 
van Myanmar, waar de meeste huizen 
op palen in het water zijn gebouwd. 
Inle werd zwaar getroffen, maar is 
veel moeilijker te bereiken en had 
daardoor nog weinig hulp ontvangen. 
De impact op de gezinnen hier is 
enorm: veel eenvoudige houten 
huizen zijn ingestort en hun bezittingen 
zijn vernield of door het water 
meegesleurd. 

Toen het team de behoeften aldaar 
in kaart bracht en contact opnam 

met de lokale voorgangers in de 
regio, bleek dat de nood in Inle heel 
anders was dan in Mandalay. Er 
was nog voedsel beschikbaar in de 
regio, maar veel mensen waren hun 
keukengerei kwijtgeraakt, waardoor 
het erg moeilijk was om hun dagelijkse 
maaltijden te kunnen bereiden. 
Het team had daarom naast de 
broodnodige klamboes en lampen 
op zonne-energie, keukenaccessoires 
gekocht en ook was er behoefte 
aan slaapmatten. Men had een 
kleine vrachtwagen gehuurd en alle 
goederen naar de boten gebracht, 
de spullen ingeladen en deze naar 
de moeilijk bereikbare plaatsen 
gebracht. De mensen konden hun 
ogen niet geloven en begonnen 
in hun handen te klappen toen elk 

Verwoest kerkgebouw

         Alle teamleden waren 
dankbaar dat ze weer zo veel 
hebben kunnen uitdelen, niet 
alleen materieel maar vooral 
ook geestelijk.

“
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gezin een kleivuurpot, kookpannen, 
borden, lepels, basismedicijnen, een 
klamboe, lamp, slaapmatten en geld 
om eten te kopen, ontving. Ruim 60 
gezinnen werden op deze manier 
ondersteund dankzij uw gift!

Na in Inle hulp te hebben geboden, 
is het team naar Kalaw gegaan, waar 
men nog zo’n kleine 80 families heeft 
kunnen voorzien van wat nodig was. Het 
team heeft ongelofelijk hard gewerkt, 
onder moeilijke omstandigheden en 
grote afstanden overbrugd. Met kleine 
bootjes ging men van plaats naar 
plaats. Doordat het ook nog begon te 
stormen was het nog eens extra zwaar, 
de teamleden moesten daarna de 
lange reis terug over slechte wegen 
naar Yangon maken. 

Hulp én hoop
Het team maakte van de 
gelegenheid gebruik om aan de 
verschillende gezinnen uit te leggen 
waarom ze deze hulp boden. Zo kon 
men het evangelie, de liefde van 
Jezus Christus, delen met een grote 
groep mensen die Hem nog niet 
kenden. In deze regio is er slechts 
een zeer beperkt aantal christenen. 
De mensen luisterden naar de 
boodschap en stonden hiervoor 
open. Men vertelde dat de hulp een 
veel bredere positieve impact heeft. 

Door liefde te tonen aan mensen 
in nood, wordt een basis gelegd 
en kan de diepe liefde van 
Christus worden doorgeven.

 
Vooruitblikken
Aan de leider van het team is de 
vraag gesteld of zij op korte termijn 

nog een keer op pad wilden gaan 
om noodhulppakketten uit te delen. 
Hij gaf aan graag naar Naypidaw te 
willen gaan, de officiële hoofdstad van 
het land, waar ook het hoofdkwartier 
van de militairen is gevestigd. Hier is 
nog nauwelijks hulp geboden aan de 
weinige christenen die er zijn en hij 
wil hen graag ondersteunen. Wellicht 
niet zonder gevaren. Daarna wil men 
als team graag teruggaan naar Inle 
om de mensen daar nog verder te 
ondersteunen en te bemoedigen.
 
Uiteindelijk zal de vraag komen voor 
hulp bij wederopbouw, herstel van 
huizen en kerken. Er zijn heel veel 
mensen die hulp kunnen gebruiken om 
hun bestaan weer op te bouwen. Onze 
zendelingen aan het woord: “Wat zou 
het geweldig zijn als we een verwoest 
kerkgebouw kunnen stabiliseren en 
mensen hier weer samen kunnen 
komen om God te ontmoeten, Hem te 
danken voor bescherming en Hem te 
eren met aanbidding. Hoe bijzonder 
zou het zijn als we God op die manier 
kunnen eren?”

Laten we bidden dat deze 
mensen die veelal nooit de 

naam ‘Jezus’ hebben gehoord, 
misschien juist nu het goede 

nieuws van Jezus zullen horen! 

>>

         Alle teamleden waren 
dankbaar dat ze weer zo veel 
hebben kunnen uitdelen, niet 
alleen materieel maar vooral 
ook geestelijk.
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Bekleed met 
‘Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad 
tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
Lucas 24 : 49 (NBV21)

De autoriteit om te getuigen komt van Jezus (Mattheüs 28 : 
19, 20). De kracht en de vrijmoedigheid om te getuigen 
worden gegeven als resultaat van het werk van de Heilige 
Geest (Marcus 16 : 17 - 20, Lucas 24 : 49, Handelingen 1 : 8). 
Bent u bereid om te getuigen over Gods liefde en redding? 

De Bijbel spreekt vaak over ‘getuigen’, ontleend aan de 
rechtspraak. Als u wordt opgeroepen om een getuigenis 
te geven, wordt u gevraagd om te vertellen wat u gezien 
en/of gehoord hebt. Een getuige zijn van Jezus betekent 
dus dat u kunt vertellen wat u weet over Jezus vanuit de 
Bijbel en wat uw eigen ervaring van een leven met Hem 
is. Ook kunt u waargebeurde (wonderlijke) verhalen die 
uzelf hebt meegemaakt met Jezus - of van anderen - 
doorvertellen. Persoonlijke getuigenissen raken de ander, 
omdat er kracht van de woorden uitgaat die rechtstreeks 
uit het hart komen.

Kracht om te getuigen!
Uit onze ontmoetingen met God, door Zijn Woord en door 
tijd door te brengen met Hem, putten wij kracht om te 
getuigen. Wanneer hebben we voor het laatst tijd gemaakt 
voor een ontmoeting met God? Zijn we druk met onze to-do-
list, zoals Martha? Of geven wij prioriteit om - net als Maria 
- aan de voeten van Jezus te zitten en ons door Hem te 
laten inspireren? En kan dit dan ook een uitgangspunt zijn 
om nieuwe mensen te bereiken met het goede nieuws van 
Jezus!? Geleid door de Heilige Geest, kunnen we vervolgens 
uitdelen aan mensen die op ons levenspad komen. 

Bent u bereid om een getuige te zijn!? 

‘Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van 
mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de 
opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen 
heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.’ 
- Handelingen 20 : 24 (NBV21)

Een compleet overzicht van onze actuele vacatures is 
te vinden op www.camazending.nl/vacatures 

Heeft u / heb jij een zendingsverlangen of roeping voor een 
specifiek land, een specifieke plek of een specifiek initiatief? 
Neem dan contact met ons op via info@camazending.nl. 

 

Tsjechië Tsjechië 
Media- en 
communicatiespecialist 
(Long-/Short-term)
•	focus op het verspreiden 

van Jezus’ leven-brengende 
boodschap aan de 
Tsjechische bevolking

•	bereidheid tot aanpassing 
aan de lokale cultuur en te 
werken binnen een divers 
team

•	creativiteit voor nieuwe 
ideeën en uitingen om de 
minst bereikten te kunnen 
bereiken 

•	kennis van sociale 
mediaplatforms en content-
marketingstrategieën

Vacatures

Senegal en Guinee Senegal en Guinee 
In deze West-Afrikaanse landen zijn er diverse medische 
vacatures, maar ook vacatures als kerkplanter, veearts, 
evangelist en onderhoudstechnicus
•	diverse mogelijkheden om specialistische kennis te 

combineren met evangelisatie en discipelschap

kracht

>>
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Een compleet overzicht van onze actuele vacatures is 
te vinden op www.camazending.nl/vacatures 

Heeft u / heb jij een zendingsverlangen of roeping voor een 
specifiek land, een specifieke plek of een specifiek initiatief? 
Neem dan contact met ons op via info@camazending.nl. 

 

Zuid-Oost AziëZuid-Oost Azië
Docent voortgezet onderwijs voor Mission 
Kids in Azië (Long-/Short-term)
•	een positie bij een van de scholen van 

het kleinschalig voortgezet onderwijs 
Modular Study Group (MSG) voor 
kinderen van zendelingen die wonen 
en werken onder de minst bereikte 
bevolkingsgroepen van de wereld

•	docenten in de vakken biologie, 
scheikunde, natuurkunde, wiskunde en 
engels

Moldavië Moldavië 
Medewerkers kerkplantersteam 
(Long-/Short-term)
•	gericht op connectie met de 

buurt in de hoofdstad Chisinau 
om middels natuurlijke relaties, 
outreach-evenementen, 
kampen en sport het evangelie 
te kunnen delen

•	meehelpen en leiding geven 
aan de outreach-projecten

•	nieuwe gelovigen begeleiden 
middels discipelschap

•	er is een sterk verlangen voor 
meerdere kerkplants in de buurt 
 

Tsjechië Tsjechië 
Media- en 
communicatiespecialist 
(Long-/Short-term)
•	focus op het verspreiden 

van Jezus’ leven-brengende 
boodschap aan de 
Tsjechische bevolking

•	bereidheid tot aanpassing 
aan de lokale cultuur en te 
werken binnen een divers 
team

•	creativiteit voor nieuwe 
ideeën en uitingen om de 
minst bereikten te kunnen 
bereiken 

•	kennis van sociale 
mediaplatforms en content-
marketingstrategieën

>>

>>

Vacatures ‘Jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn.’ 
Getuigen in een wereld die verlangt naar hoop. Het is de 
kracht van liefde, van moed, van trouw. Kracht om op te 
staan voor gerechtigheid, om woorden van leven te spreken 
en handen uit de mouwen te steken waar nood is.

Senegal en Guinee Senegal en Guinee 
In deze West-Afrikaanse landen zijn er diverse medische 
vacatures, maar ook vacatures als kerkplanter, veearts, 
evangelist en onderhoudstechnicus
•	diverse mogelijkheden om specialistische kennis te 

combineren met evangelisatie en discipelschap

ELKE DAG 
BEREIKEN WE 

NIEUWE MENSEN 
MET HET GOEDE 
NIEUWS VAN JEZUS



‘Hij alleen is mijn rots en 
mijn redding, mijn burcht, 
nooit zal ik wankelen.’ 

- Psalm 62 : 2 

“Het reizen door de bergen naar mijn 
stageplek in Italië maakte mij nederig. 
De enorme hoogte en massaliteit van 
de bergen deden me beseffen hoe 
groot God is in vergelijking met mijzelf. 
Het deed me ook denken aan de 
tekst uit Psalm 62 die ik bij mijn doop 
meekreeg. De bergen staan stevig 
en herinneren mij eraan dat ik kan 
vertrouwen op God, die boven alles 
staat. Mijn streven is om de focus op 
Hem te houden, waar ik ook ben.”  
 
Het was een zegen voor Jeannette 
om de eerste anderhalve week bij 
een Nederlandse familie te kunnen 
wonen die al lange tijd in Italië woont. 
Een goede manier om zich aan 
te kunnen passen aan de nieuwe 
omgeving en meteen ook wat 
Italiaans te leren. De vrouw des huizes 
was ook de zangleider van de kerk 
waar Jeannette mee naartoe ging. 
Zo werd ze meteen uitgedaagd om 
met haar Cajon mee te spelen in het 
worshipteam.

Alba Community
Jeannette liep 2 maanden stage 
bij Alba Community, een christelijke 
stichting met een onderduikadres en 
herstelprogramma voor vrouwelijke 
slachtoffers van mensenhandel en 

seksueel misbruik. Zij bieden directe 
zorg, een veilig thuis, onderwijs, 
ontwikkeling van vaardigheden, 
herstel en re-integratie. Jeannette kon 
al snel haar getuigenis delen met de 
vrouwen in het huis. Erica, directeur 
van Alba Community, vroeg haar al 
snel om ook in het safe house te komen 
wonen. Dit was een grote overgang, 
maar hierdoor kon Jeannette meer 
betrokken raken bij het programma en 
de vrouwen en het team beter leren 
kennen. De bewoners waren vrouwen 
met verschillende achtergronden 
en op verschillende niveaus in hun 
herstel. Jeannette had net als de 
vrouwen een eigen kamer, maar 
deelde de rest van de faciliteiten met 
hen waardoor er veel contact was. 

Dienen en leren
Jeannette over haar ervaringen: 
“Op de donderdagen aten we 
gemeenschappelijk en kon ik de 
vrouwen verschillende manieren leren 
om gezonde maaltijden te bereiden. 
Zo ontdekte ik ook dat een van 
de vrouwen het erg leuk vond om 
creatief bezig te zijn en graag wilde 
leren hoe ze taarten moest bakken en 
decoreren. Dit kon ze vervolgens in de 
praktijk brengen door iets te maken 
voor een bakverkoop die was gepland 
om het werk van Alba Community 
onder de aandacht te brengen. De 
vrouwen deden hierin mee en er werd 
menig taart gebakken en verkocht. 
Dit was een fantastische ervaring voor 
de vrouwen, waardoor ze konden 

EEN GOD VANverrassingen“
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ontdekken dat het de moeite waard 
is om ergens in te investeren. Op de 
vrijdagen ontving Alba etenswaren 
van de voedselbank en bleven er 
altijd producten over die de vrouwen 
niet zouden gebruiken. Dus ik leerde 
creatief te zijn in koken met wat er 
voorhanden was.”

“Drie keer per week hielp ik Erica 
met het administratieve deel van 
het herstelprogramma. Naast het 
papierwerk viel hier ook het bijwonen 
van vergaderingen onder. Hierdoor 
kreeg ik meer inzicht in het reilen 
en zeilen van de organisatie en de 
bijbehorende bureaucratie in Italië. 
Al met al een tijdrovende klus! Ook 
hebben we de presentatie van Alba 
voor kerken en andere organisaties 
aangepast en vernieuwd. In de 
tuin genoot ik tijdens de momenten 
waarop het goed weer was van Gods 
schepping en de zon op mijn gezicht. 
Je zou misschien veelal mooi weer 
verwachten in Italië, maar tijdens mijn 
stageperiode viel er erg veel regen.” 

Hij verhoorde de gebeden die ik bad 
toen ik 15 jaar was
“Toen ik naar Italië ging, vroeg ik mij 
af: zou deze bediening bij mij passen? 
Is dit een plek waarvan God wil dat ik 
in de toekomst zal werken? Dit werd 
erg duidelijk! Ik vroeg God ook: als er 
iets is dat in mijn hart gedaan moet 
worden, zou U het mij dan willen laten 

zien? Ik had echt het gevoel dat ik 
thuishoorde bij Alba Community en 
kon mezelf in geen betere rol zien dan 
deze. De vrouwen met wie ik werkte 
en het werk zelf hadden zó mijn hart, 
dat ik besloot om mijn verblijf met een 
week te verlengen.

Ik ontdekte dat God een 
God van verrassingen is.

Waardering ontvangen én uitspreken 
God liet mij zien dat ik moeite had met 
het accepteren van waardering. Erica 
liet vaak haar waardering blijken voor 
mij, voor mijn werk en inzet. Bij mezelf 
merkte ik dan steeds weer veel verzet. 
Hier worstelde ik enorm mee en ik 
bracht het in gebed bij God. Toen ik 
de kern van dit probleem begon te 
begrijpen, hielp God me om te leren 
hoe ik woorden van waardering kon 
accepteren. Ik voelde me veilig in 
deze omgeving en toen stelde God 
me voor een uitdaging: Hij vroeg me 
om mijn waardering voor Erica te uiten 
in woorden. Dit was voor mij vooral 
moeilijk omdat mijn natuurlijke manier 
van waardering tonen altijd was 
geweest door dienstbaar te zijn. Om 
deze uitdaging aan te gaan, schreef 
ik Erica een brief. Ik was erg nerveus, 
maar vond de moed om de brief aan 
haar voor te lezen. Deze ervaring was 
zo enorm verfrissend voor me, het 
delen van mijn waardering veranderde 
niet alleen mijn hart, maar bracht ook 

>>
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CAMA ENVISION biedt veel 
mogelijkheden op maat voor stages, 
short-term uitzendingen en een 
tussenjaar voor met name jongeren/
jongvolwassenen of een missiereis 
voor zowel individuen als groepen. 
Voor meer informatie over short-term 
uitzending of een missiereis: 
www.camazending.nl/envision.

ENVISION is gericht op de ontwikke-
ling van met name jongeren / jong-
volwassenen, door hen te mobilise-
ren, motiveren en inspireren en hen 
te helpen hun rol in Gods missie te 
ontdekken. Hierbij wordt nauw sa-
mengewerkt met de CAMA-zende-
lingen, lokale kerken en missionaire 
projecten. 

AGENDA
18 t/m 25 oktober 2025 CAMA 
ENVISION en LIFE Tienerevent 
organiseren: Life Missiereis Portugal
Wil jij komende herfst samen 
met Elmer en Hanna en hun 
kinderen -uitgezonden via CAMA 
Zending - Jezus’ liefde uitdragen 
in de omgeving van Lissabon!? 
Een intensieve reis met een vol 
programma die je energie gaat 
kosten, maar ook opleveren! Er is 
plek voor 12 deelnemers (wacht 
dus niet te lang met opgeven!); 
je moet 15 jaar of ouder zijn. 
We zoeken ook leiding (21 jaar 
of ouder) voor deze reis. Maak 
impact op een andere plek en sluit 
internationale vriendschappen: ga 
met ons mee op reis! 
Check voor meer informatie: 
www.camazending.nl/life

Do 13 t/m ma 17 november 2025: 
Inspiratiereis Noord-Italië 
Je maakt kennis met lokale kerken, 
je ontdekt hoe het is om kerk 
te zijn en christen te zijn in een 
andere cultuur en in de context 
van een zendingsland. Je bezoekt 
diverse missionaire organisaties, 
onder meer op het gebied van 
vluchtelingenwerk, je maakt 
kennis met lokale christenen en 
je leert Italië van een andere 
kant kennen. Maximaal aantal 
deelnemers: 14 (dus wees er snel 
bij!). Inspirerend voor jezelf en erg 
bemoedigend voor de christenen 
die je ontmoet. 
Check voor  meer informatie: 
www.camazending.nl/italie

een genezingsproces op gang. Ik werd 
me ervan bewust dat het uiten van 
waardering veel kracht in zich heeft!”

Jeannette rondt in juni haar periode op 
de Bijbelschool verder af en denkt na 
over haar stappen voor een vervolg op 
de langere termijn. Ze heeft plannen 
om terug te keren naar Italië om haar 
bediening en missie hier verder vorm 
te geven. In de voorbereiding hierop 
zal ze o.a. als kookvrijwilligster aan de 
slag gaan op de Bijbelschool.

Ook op stage via CAMA Zending?
Plan een afspraak met ons in! Stuur 
een bericht via hans@camazending.nl 
of T 06 - 12 90 73 20.
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Wist u dat de Pionier al ruim 85 jaar wordt 
uitgegeven? In de loop van de jaren heeft deze 
wel wat verandering in vormgeving en kleuren 
ondergaan. Altijd met hetzelfde doel: om partners 
mee te nemen in de missie en visie van CAMA.

PIONIER 
historie

Zendelingen 76, 
werkzaam onder 26 
bevolkingsgroepen 

Mission Partners  

25 

Individuen 
Envison 14 

Er hebben 54 oriëntatiegesprekken met 
personen/echtparen plaatsgevonden 
over hun verlangen om in de zending te 
werken.

PIONIER

Maart 2025Maart 2025

ZENDING IN 2025 

SamenSamen  bereiken 
we elke dag nieuwe 
mensen met het goede 
nieuws van Jezus

Onze 
wereld 

in NOOD

Nog relevant!?Nog relevant!?

>>

“Je zou 2024 misschien wel het best 
kunnen kenmerken met het woord 
‘Groei’! Niks ten nadele van andere 
jaren, want we erkennen de waarde 
van elk seizoen, zoals in ons leven. 
Maar afgelopen jaar was een jaar 
waarin er veel gebeurde, veel werd 
aangepakt. Het kantoorteam heeft 
zich maximaal ingezet om processen 
te verbeteren, zorg en aandacht te 
besteden aan de ondersteuning van 
onze zendelingen.

Dank voor al uw gebeden en 
ondersteuning, namens al onze 
werkers, dichtbij en ver weg! Samen 
met u was dit mogelijk! Biddend gaan 
we verder op weg. Blijft u meedoen?”

Aldus Gerrit Meijerink - 
bestuursvoorzitter van CAMA Zending

(Het jaarverslag is in te zien op onze 
website en is op aanvraag -digitaal- 
beschikbaar)

HIGHLIGHTS UIT HET JAARVERSLAG OVER 2024

Groepen 
Envision 7 

Bestuursleden  

5 

Kantoor-
medewerkers  

6 (4,95 fte) 
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Elke dag die u van God ontvangt, kan 
een mogelijkheid zijn om te getuigen. 
Getuigen begint met een leven als 
volgeling van Jezus. Zo gaan we steeds 
meer op Hem lijken. Dit is een levensstijl, 
die wordt opgemerkt door anderen en 
geeft mogelijkheden om uit te leggen 
waar we voor staan. 

We doen dit werk SAMEN. CAMA 
Zending heeft werkers over de hele 
wereld uitgezonden en werkt samen met 

lokale Mission Partners om het evangelie 
te verspreiden. Zo bereiken we samen 
elke dag nieuwe mensen bereiken met 
het goede nieuws van Jezus. 

Op welke manier kunt u wat doen?
GEBED: bid mee aan de hand van 
onze maandelijkse gebedskalender 
GEVEN: ondersteun het werk van 
CAMA Zending  
GAAN: onderzoek of u voor korte of 
langere tijd wilt worden uitgezonden

Kijk voor meer informatie op 
www.camazending.nl 
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Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave

van CAMA Zending.
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IBAN: NL76 ABNA 048467 4048

BIC: ABNANL2A

KvK: S41178941 

Stichting CAMA Zending

Hoofdstraat 55, 3971 KB Driebergen 

0343 443392

info@camazending.nl

www.camazending.nl

       

       

www.facebook.com/camazending

www.instagram.com/camazending

www.linkedin.com/camazending

“Elke dag bereiken we 
nieuwe mensen met 
het goede 
nieuws van HOE KUNT  U

Getuigen?
Jezus!”

Wilt u geven? 
Dat kan via www.
camazending.nl/doneer 
of via de 
QR code: 

Erken Christus als Heer en 
eer Hem met heel uw hart.  
Vraagt iemand u waarop de 
hoop die in u leeft gebaseerd 
is,wees dan steeds bereid 
om u te verantwoorden.”
 
1 Petrus 3 : 15 - 16 (NBV21)

‘‘


